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1939 - 2024



Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis,
ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij;
uw stok en uw staf, die vertroosten mij.

Psalm 23: 4

Met veel verdriet, maar ook enorm dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft 
betekend en gedaan, laten wij u weten dat, voor ons onverwacht, maar op Gods 
tijd, is thuisgehaald onze lieve en zorgzame vader, opa en overgrootvader

Hendericus Panhuis
Sinds 14 april 2024 weduwnaar van Bijtje Panhuis - Vermeer

* 16 juli 1939                                                     † 17 mei 2024

 Tjitske en Henk (in liefdevolle herinnering)
 Piet en Lydia
 Henri en Jacqueline
 Margriet (in liefdevolle herinnering) en Klaaswim
 Boele
 Klein- en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Haydnplantsoen 33
3752 JV Spakenburg

Henk is opgebaard in zijn appartement van Zorg- en Wooncentrum De Haven te 
Spakenburg.

De dankdienst voor zijn leven, waarvoor wij u van harte uitnodigen, zal worden 
gehouden D.V. donderdag 23 mei 2024 om 13.30 uur in de Maranathakerk, 
Prinses Margrietstraat 20 te Spakenburg. Deze dienst zal worden geleid door 
ds. J.J. Meijer en is ook mee te beleven via www.bijwonenbegrafenis.nl
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats De 
Akker, De Akkerweg 3 te Bunschoten.

Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot condoleren van 12.45 tot 13.15 uur.

Na de begrafenis ontmoeten wij u graag in de Maranathakerk om herinneringen 
te delen.

Ik zou nog zoveel wIllen zeggen

mIjn hand In dIe van jou leggen

even op vIsIte al Is het maar een uur

even bIjpraten over de dag en de week

Iets wat eerst zo gewoon en normaal leek

mIssen gaat zo In tegen onze natuur

rouwen Is moeIlIjk en blIjft zo dIchtbIj

heer, breng ons weer samen, wees nabIj.


