God heb ik lief.
Psalm 116: 1

Theo Schouten

1952 - 2024



God heeft ons geen kalme reis beloofd,
maar wel een behouden aankomst.

In liefde laten wij los mijn innig geliefde man,
onze zorgzame (schoon)vader en lieve opa

Teunis Alexander Schouten
~ Theo ~
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Theo is thuis, waar wij in familiekring afscheid nemen.

De dankdienst voor zijn leven, waarvoor wij u van harte uitnodigen,
zal worden gehouden D.V. woensdag 12 juni 2024 om 10.30 uur
in de Hervormde Kerk, Dorpsstraat 21 te Bunschoten. Deze dienst
zal worden geleid door ds. E.J. Terpstra en is ook mee te beleven via
www.bijwonenbegrafenis.nl

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats
De Akker, De Akkerweg 3 te Bunschoten.

Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot condoleren van 9.30 tot
10.15 uur.



