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Verdrietig, maar dankbaar voor wat hij voor ons betekend heeft, willen wij u 
meedelen dat, op vrijdag 26 juli, is Thuisgehaald onze vader en opa
      

Jan de Graaf

Sinds 27 maart 2014 weduwnaar van Pé de Graaf-Koelewijn

Liefdevol, vindingrijk, humoristisch en met enorm veel liefde voor Gods schepping.

Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet 
aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand 

kan zich erop laten voorstaan.                   
(Efeziërs 2: 8-9)

Bunschoten, 28 maart 1937                                          Bunschoten, 26 juli 2024

 
 Theresia en Cor 
       Rutger en Kimberley
   Isabella, Lorena
      Jeroen en Natascha 
       Anton
  
 Rianne en Paul 
       Esther en Marco
   Daniël, Levi, Joas
       Hannah en Jente
       Ruth en Manuel
  
 Alinde en Anton 
       Floor
       Jop en Hilde
       Lotte
       Jens
 
 Peter
      Ruben en Mirthe
      Rick
      Vayen

Correspondentieadres: 
Voor Anker 47
3752 BT Bunschoten

Onze vader en opa is thuis opgebaard. 

Er is gelegenheid tot condoleren op woensdag 31 juli van 9.45 tot 10.15 uur 
in de Maranathakerk, Prinses Margrietstraat 20 te Bunschoten, waarna de 
dienst van dankbaarheid, liefdevol afscheid en gebed gehouden zal worden. 
Deze dienst zal geleid worden door ds. C.J. Mewe en is live mee te beleven 
via www.bijwonenbegrafenis.nl
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats 
Memento Mori, Bikkersweg 3 te Bunschoten. 

Na de begrafenis is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de Maranathakerk.

Papa hield van bloemen. 


