
Klaas de Graaf
1949 - 2024



In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen,
want U alleen, HEERE, doet mij veilig wonen.

Psalm 4: 9

Met verdriet delen wij u mee dat, na een ziekte die hij in vertrouwen heeft 
gedragen, door de Heere is thuisgehaald onze lieve vader, schoonvader en opa

Klaas de Graaf
Sinds 13 maart 2018 weduwnaar van Marrie de Graaf - Roos

Geboren 23 augustus 1949                                                Overleden 16 juli 2024

Rikkert en Alinda
Rosa, Merel

Marleen en Henk
Luuk, Anne
Gerlinde

Wij zijn de medewerkers en vrijwilligers van Zorg- en Wooncentrum De Haven, 
en in het bijzonder van afdeling De Stenen Brug, enorm dankbaar voor alles wat zij 

voor onze vader, schoonvader en opa hebben betekend en gedaan.

Correspondentieadres:
Rietgans 24
3752 KH Bunschoten

Klaas is opgebaard in zijn appartement van Zorg- en Wooncentrum De Haven.

Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op donderdag 18 juli van 
19.30 tot 20.30 uur in de Recreatiezaal (1e etage) van Zorg- en Wooncentrum 
De Haven, Op de Ree 161 te Spakenburg.

De dankdienst voor zijn leven, waarvoor wij u van harte uitnodigen, zal 
worden gehouden D.V. vrijdag 19 juli 2024 om 10.30 uur in de Christelijke 
Gereformeerde Kerk De Fontein, Bikkersweg 7 te Bunschoten. Deze dienst 
zal worden geleid door ds. H.D. Rietveld en is ook live mee te beleven via 
www.bijwonenbegrafenis.nl
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats 
Memento Mori, Bikkersweg 3 te Bunschoten.

Voorafgaand aan de dienst is er eveneens gelegenheid tot condoleren van 9.45 
tot 10.15 uur.

Na de begrafenis ontmoeten wij u graag in kerkgebouw De Fontein om 
herinneringen te delen.


