
Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. 
Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen 

gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan.                   
(Efeziërs 2: 8-9)
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Bij het binnendragen luisteren we naar: Johannes Passion, slotkoor

Welkom door Rick en Lotte

                                                                                                   
Rianne vertelt over de getuigenis van papa

Zingen: Psalm 68: 8

	 Geloofd zij God met diep ontzag,
	 Hij overlaadt ons dag aan dag
	 met al zijn gunstbewijzen.
	 Die God is onze zaligheid,
	 wie zou die hoogste Majesteit
	 dan niet met eerbied prijzen?
	 Die God is ons een God van heil:
	 Hij schenkt uit goedheid zonder peil,
	 ons eeuwig zalig leven.
	 Hij kan en wil en zal in nood,
	 zelfs bij het naadren van de dood,
	 volkomen uitkomst geven.

Bijbellezing door Vayen en Ruth: Efeziërs 2: 4-10                             

4 Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons 
heeft opgevat zo groot is, 5 heeft hij ons, die dood waren door onze 
zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn 
genade gered. 6 Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en 
ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. 7 Zo zal hij, 
in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade 
is, hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus. 8 Door zijn genade 
bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan 
uzelf; het is een geschenk van God 9 en geen gevolg van uw daden, dus 
niemand kan zich erop laten voorstaan. 10 Want hij heeft ons gemaakt 
tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van 
de goede daden die God heeft voorbereid.



Zingen: Opwekking 428

	 Genade, zo oneindig groot.
  	 Dat ik, die ‘t niet verdien
  	 het leven vond, want ik was dood
  	 en blind, maar nu kan ‘k zien.

  	 Genade die mij heeft geleerd
  	 te vrezen voor het kwaad.
  	 Maar ook als ik mij tot Hem keer -
  	 dat God mij nooit verlaat.

  	 Want Jezus droeg mijn zondelast
  	 en tranen aan het kruis.
  	 Hij houdt mij door genade vast
  	 en brengt mij veilig thuis.

  	 Als ik daar in zijn heerlijkheid
  	 mag stralen als de zon,
  	 dan prijs ik Hem in eeuwigheid
  	 dat ik genade vond.
	 Dan prijs ik Hem in eeuwigheid
  	 dat ik genade vond.

Gebed

Overdenking over: Efeziërs 2: 8-9

Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat 
dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van 
uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan.



.

Zingen: Opwekking 733

	 De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
	 mijn dag begint met een lied voor U.
	 Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
	 laat mij nog zingen als de avond valt.

	 Refrein:
	 Loof de Heer, o mijn ziel.
	 O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
	 Met meer passie dan ooit;
	 o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

	 Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
	 Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
	 Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
	 tienduizend redenen tot dankbaarheid. (Refrein)

	 En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
	 mijn adem stokt en mijn einde komt,
	 zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
	 tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. (Refrein 2x)

	 Verheerlijk zijn heilige Naam. 
	 Verheerlijk zijn heilige Naam. (Refrein 2x)

	 Verheerlijk zijn heilige Naam. 
	 Verheerlijk zijn heilige Naam.

In memoriam door Alinde

In memoriam door Esther, Ruth en Anton
                                                                                         



Zingen: Psalm 90: 1 en 3

	 Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
	 de zekerheid van allen die U vrezen.
	 Geslachten gaan, geslachten zullen komen:
	 Wij zijn in uw ontferming opgenomen.
	 Wij mogen bouwen op de vaste grond
	 van uw beloften en van uw verbond.

	 O Here God, Gij wendt het mensenleven
	 om het weer aan het stof terug te geven.
	 Gij zegt: Keer weder, mensenkind, keer weder.
	 Want duizend jaren, Gij ziet op ze neder
	 als op een nachtwaak, zij zijn in uw oog
	 gelijk de dag van gistren die vervloog.

Dankgebed door Peter, waarna we gezamenlijk het Onze Vader bidden

Zingen: Opwekking 715

	 Wat hou ik van Uw huis
	 Heer van de hemelse legers.
	 Ik kan zo sterk verlangen naar
	 de binnenpleinen van de Heer.
	 Diep in mijn lijf is zo’n heimwee,
	 zo’n blijvende schreeuw om de Levende God.

	 Een vogel is er thuis,
	 Heer van de hemelse legers.
	 Een zwaluw voedt haar jongen op
	 bij U onder de pannen, God.
	 Wonen bij U is een zegen,
	 zo’n blijvende kans om te zingen voor U.

	



	 Gelukkig wie naar U
	 vol van verlangen op weg zijn,
	 zelfs in het dorre bomendal
	 zien zij een bron en regenval,
	 gaan zij van zegen tot zegen,
	 naar God die verschijnt in Zijn heilige stad.

	 Ach hoor en kijk naar mij,
	 Heer van de hemelse legers.
	 Ja liever één dag dicht bij U
	 dan duizend dagen zonder U.
	 Liever bij U aan de drempel
	 dan binnen te zijn in een duistere tent.

	 De Heer beveiligt ons,
	 eer en geluk zal Hij geven
	 Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd
	 aan mensen, eerlijk onderweg.
	 Heer van de Hemelse legers,
	 gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.

	 Wat hou ik van Uw huis!

Dankwoord door Theresia 

Mededelingen begrafenisondernemer

Tijdens het uitdragen luisteren we naar: 
‘Hallelujah’ uit The Messiah van Händel 



Op de begraafplaats: 

Belijdenis van Nicea

Wij geloven in één God, de almachtige Vader, Schepper van de hemel en 
de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen.
En in één Here Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, geboren 
uit de Vader vóór alle eeuwen, God uit God, Licht uit Licht, waarachtig 
God uit waarachtig God; geboren, niet geschapen, één van wezen met 
de Vader; door Hem zijn alle dingen geworden.
Ter wille van ons mensen en van ons behoud is Hij neergedaald uit de 
hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en 
is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius 
Pilatus, heeft geleden en is begraven. Op de derde dag is Hij opgestaan 
overeenkomstig de Schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan 
de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te 
oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben.
En in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader 
en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en 
verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten.
En één heilige, algemene en apostolische kerk.
Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden.
Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de 
komende eeuw.
Amen.

Eva Folkersma speelt: ‘Eens als de bazuinen klinken’


