
Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven;
wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven,

en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid.
Johannes 11: 25-26

Liturgie
voor de afscheidsdienst van

Jacqueline de Geus - de Graaf
* 29 mei 1964                                        † 7 juli 2024

op vrijdag 12 juli om 14.00 uur 
in de Westerkerk te Spakenburg.

Voorganger: Zacharias van de Groep
Pianist: Reinier Koelewijn

Zangeres: Annemieke Koelewijn



Roelof van Asselt, Begrafenisondernemer: 
Bij aanvang dienst wordt iedereen welkom geheten. 

Bij het binnendragen van Jacqueline: Opwekking 730 – “Ik herleef”

	 Deze vrede leeft in mij,
	 ook wanneer mijn afscheid komt,
	 als een anker voor mijn ziel,
	 want ik weet: het is goed.

	 Jezus, Hij overwon
	 en het graf is overmand.
	 De zege is behaald,
	 want het Lam is opgestaan.

	 Refrein:
	 En ik herleef, want Hij roept mijn naam;
	 nooit meer lijden, nooit meer pijn.
	 En ik zweef als een adelaar,
	 tot voor Gods troon;
	 ik kniel voor Hem en leef.
	 Ik herleef.

	 Ja, de dag komt dichterbij
	 dat de schaduwen vergaan
	 en het licht de nacht verdrijft;
	 mijn geloof wordt zien voortaan.

	 Jezus, Hij overwon
	 en het graf is overmand.
	 De zege is behaald,
	 want het Lam is opgestaan.

	 (Refrein)

	 Dan hoor ik de stem
	 van vele engelen:
	 ‘Waardig is het Lam!’
	 Ik hoor het gejuich
	 van alle heiligen:
	 ‘Waardig is het Lam!’ -2x-



	 Ik herleef, want Hij roept mijn naam;
	 nooit meer lijden, nooit meer pijn.
	 En ik zweef als een adelaar,
	 tot voor Gods troon;
	 ik kniel voor Hem en leef.
	 Ik herleef. Ik herleef!

Welkom en gebed (Zacharias)

Zingen: Opwekking 849 – “Goedheid van God”

	 Ik hou van U.
	 Uw genade blijft me dragen;
	 dag aan dag, in de palm van uw hand.
	 Van de morgen tot de avond,
	 als ik weer slapen ga,
	 zing ik steeds van de goedheid van God.

	 Refrein:
	 Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.
	 Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!
	 Zolang U adem aan mij geeft, Heer,
	 zing ik steeds van de goedheid van God.

	 Uw zachte stem
	 leidde mij door al mijn dalen.
	 U was dichtbij, in mijn donkerste nacht.
	 Heer, ik ken U als een Vader.
	 Ik ken U als een vriend.
	 Ik leef met U, in de goedheid van God.

	 (Refrein)
	



	 Bridge 2x:
	 Uw goedheid is altijd bij mij,
	 is dag en nacht bij mij.
	 Uw goedheid is altijd bij mij,
	 is dag en nacht bij mij.
	 Heel mijn hart en ziel
	 leg ik voor U neer.
	 Ik geef U alles, Heer!
	 Uw goedheid is altijd bij mij,
	 is dag en nacht bij mij.

	 Refrein (2x)
	
	 Ja, ik zing van de goedheid van God.

Zingen: “Who You Say I Am”

Bijdrage, in memoriam door: Joris, Jelle en Zeger

Zingen: Opwekking 585 – “Er is een dag”

	 Er is een dag
	 waar al wat leeft al lang op wacht, 
	 een dag van blijdschap, 
	 als heel de schepping wordt bevrijd. 
	 En op die dag, 
	 dan komt de Heer en haalt zijn bruid, 
	 die rein en stralend 
	 opgaat in zijn heerlijkheid. 

	 Refrein: 
	 Spoedig zullen wij Hem zien 
	 en voor altijd op Hem lijken 
	 en Jezus kennen 
	 zoals Hij is, amen! 
	 Nooit meer tranen, nooit meer pijn, 
	 want wij zullen met Hem leven 
	 in zijn nabijheid, voor altijd. 
	 Amen, amen! 



.

	 Er klinkt geschal, 
	 wanneer de graven opengaan 
	 en doden opstaan, 
	 voor eeuwig levend door zijn kracht. 
	 Hun aardse tent 
	 wordt nu bekleed met heerlijkheid, 
	 de dood verzwolgen, 
	 overwonnen voor altijd. 

	 (Refrein)

	 Dus kijk omhoog 
	 en zie wat nog verborgen is, 
	 maar wat beloofd is, 
	 dat blijft in alle eeuwigheid. 
	 En als je lijdt, 
	 weet dat het maar voor even is. 
	 Als Jezus terugkomt, 
	 deel je in zijn heerlijkheid.

Zingen: “Reckless Love“

Korte overdenking  

We luisteren naar: “Vergezicht” - van Annemieke Koelewijn

	 Zoveel dagen zijn verstreken
	 Zoveel dagen nu voorbij
	 De tijd heelt alle wonden
	 Maar geldt dat ook voor mij
	 Want samen was veel beter
	 Zoveel mooier dan alleen
	 Maar ik geef me niet gewonnen
	 Ik sla me er doorheen

	 Ik geloof
	 En ik zie



	 Elke dag een beetje scherper
	 Elke dag iets minder vaag
	 Want morgen zie ik verder 
	 verder dan vandaag
	 Elke dag komt de hemel 
	 Een stukje dichterbij 
	 Elke dag verkleint de afstand
	 Tussen jou en mij

	 Troost zit vaak in woorden
	 Maar het is stilte wat ik hoor
	 En om jou te moeten missen 
	 Er zijn geen woorden voor
	 En ik weet er komt een einde
	 Aan de tranen en de pijn
	 En dat er in de toekomst 
	 Geen lijden meer zal zijn

	 Ik vertrouw
	 En ik zie

	 Elke dag een beetje scherper
	 Elke dag iets minder vaag
	 Morgen zie ik verder
	 Verder dan vandaag 
	 Elke dag komt de hemel 
	 Een stukje dichterbij
	 Elke dag verkleint de afstand 
	 Tussen jou en mij

	 Elke dag komt de hemel
	 Een stukje dichterbij
	 Elke dag verkleint de afstand
	 Tussen jou en mij
	 Tussen jou en mij

Bijdrage door: Jan



Dankgebed

Zegen  

Tijdens het uitdragen Jacqueline: Opwekking 855 - “U geeft rust”

	 De aarde kent uw grote kracht.
	 Uw stem heeft haar tot stand gebracht.
	 En ook de zee, zo woest en diep
	 wordt stil voor U, die alles schiep.

	 Refrein 1:
	 Door alles heen, door alles heen,
	 Heer, kijk ik naar U.
	 Door alles heen, door alles heen:
	 U geeft rust.
	 Door alles heen, door alles heen,
	 Heer, kijk ik naar U.
	 En U geeft rust in mij.

	 Geef mij geloof dat niet bezwijkt,
	 ook als de twijfel groter lijkt.
	 De berg, zo groot en hoog voor mij
	 verdwijnt in zee, de weg is vrij.

	 Refrein 1:
	 Door alles heen, door alles heen,
	 Heer, kijk ik naar U.
	 Door alles heen, door alles heen:
	 U geeft rust.
	 Door alles heen, door alles heen,
	 Heer, kijk ik naar U.
	 En U geeft rust in mij.



	 Refrein 2:
	 Kijk op, laat los, vertrouw op Hem,
	 de storm herkent nog steeds zijn naam.
	 Kijk op, laat los, vertrouw op Hem,
	 de storm herkent nog steeds zijn naam.
	 Kijk op, laat los, vertrouw op Hem,
	 de storm herkent nog steeds zijn naam. (2x)

	 U geeft rust in mijn ziel. (3x)
	 U geeft rust, U geeft rust in mijn ziel.

	 U geeft rust in mijn ziel. (3x)
	 U geeft rust, U geeft rust in mijn ziel. (3x)

	 Refrein 1:
	 Door alles heen, door alles heen,
	 Heer, kijk ik naar U.
	 Door alles heen, door alles heen:
	 U geeft rust.
	 Door alles heen, door alles heen,
	 Heer, kijk ik naar U.
	 En U geeft rust in mij.


