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Langzaam ben je van ons weggdegleden,
elke dag een beetje meer.
Telkens werd je weer iets ontnomen,
de sterke papa en man van vroeger was je niet meer.
Wij zagen heel goed je stille verdriet,
maar helpen konden wij je niet.
Het is een gemis, een stille pijn,
dat je nooit meer bij ons zult zijn.

Hans is opgebaard in zijn kamer, kamernummer 206 van Zorg- en Wooncentrum De Haven.

De afscheidsdienst, waarvoor wij u van harte uitnodigen, zal worden gehouden D.V. donderdag
15 augustus 2024 om 10.30 uur in de Zuiderkerk, Kostverloren 2 te Bunschoten. Deze dienst
zal worden geleid door ds. G. Doorn en is ook mee te beleven via www.bijwonenbegrafenis.nl
Aansluitend aan de dienst zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats De
Akker, De Akkerweg 3 te Bunschoten.

Voorafgaand aan de dienst is er van 9.45 tot 10.15 uur gelegenheid tot condoleren in gebouw
Kostverloren, tegenover de kerk.

Na de begrafenis bent u welkom in gebouw Kostverloren voor een samenzijn.

Dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend en gedaan, laten wij u met groot verdriet weten
dat, voor ons toch nog onverwacht, van ons is heengegaan mijn lieve en zorgzame man, onze

vader en opa

Hans van Oostenﬁrugge
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Hennie van Oostenbrugge - Muijs

Michel en Tanja
Indy en Milan
Diesel

Mirjam en Henk-Wijnant
Joélle
Daniél

Paul en Sabine
Joah
Faye

Vivaldiweg 24
3752 HB Spakenburg

Wij zijn de medewerkers van Zorg- en Wooncentrum De Haven, en in het bijzonder van afdeling
De Helling, zeer dankbaar voor de liefdevolle verzorging die Hans heeft mogen ontvangen.



