
Petronella de Jong-van dasselaar

1932 - 2024



“Uw hand houdt mij vast”

Psalm 139 (BGT)

Na een periode van afnemende gezondheid en voor ons toch nog onverwachts,  
delen wij u mee dat de Here heeft thuisgehaald onze lieve moeder, schoonmoeder, 
oma en ootje

Petronella de Jong-van dasselaar
Sinds 28 april 1997 weduwe van Rikkert de Jong

Nijkerk, 20 januari 1932                        Bunschoten-Spakenburg, 5 augustus 2024

 Curaçao: Cees en Pilar
 
 Almere: Els en Teun

 Alkmaar: Erik en Mandy

  Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Wij bedanken het personeel van Zorg- en Wooncentrum De Haven,  
en in het bijzonder van de afdelingen De Helling en Ketelsteeg  

voor de goede zorgen in de afgelopen jaren.

Correspondentieadres:
Els Korf
Schotelmospad 5
1314 MD Almere

Onze moeder, schoonmoeder, oma en ootje is opgebaard in de Stilteruimte van 
Zorg- en Wooncentrum De Haven.

De dankdienst voor haar leven, waarvoor wij u van harte uitnodigen, zal worden 
gehouden D.V. vrijdag 9 augustus 2024 om 13.30 uur in de Zuiderkerk, Kost-
verloren 2 te Bunschoten. Deze dienst zal worden geleid door de heer P.M. van 
der Horst en is ook live mee te beleven via www.bijwonenbegrafenis.nl
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats 
Memento Mori, Bikkersweg 3 te Bunschoten. 

Voorafgaand aan de dienst is er van 12.45 tot 13.15 uur gelegenheid tot condoleren 
in gebouw Kostverloren, tegenover de Zuiderkerk.

Na de begrafenis ontmoeten wij u graag in Brasserie Wieken, Stadsspui 4 te 
Bunschoten, om herinneringen te delen.


