
Rita Veldhuizen   ter Beek-

“Thuis in Gods handen”



Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch 
krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in 
de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons 

bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Romeinen 8: 38 en 39

Met intens verdriet, maar dankbaar dat aan haar lange lijdensweg een einde 
is gekomen, delen wij u mee dat, moegestreden en verlangend naar het einde, 
veel te jong van ons is heengegaan, mijn innig geliefde vrouw en maatje en 
onze lieve, zorgzame moeder

Rita Veldhuizen   ter Beek
in de leeftijd van 52 jaar.

Geboren 1 november 1971                                    Overleden 20 september 2024

Wij zijn trots op onze Rita, die altijd positief en energiek was en voor alles en 
iedereen klaarstond. Een doorzetter die niet wist van opgeven, zorgzaam en 
dienstbaar. Ze is nu op een mooie plek in de hemel, zonder zorgen en pijn.

Alex Veldhuizen

Evan en Anne

Walter

Lars

Rikkert Jacobstraat 2
3752 EC Spakenburg

Rita is thuis opgebaard.

De rouw- en dankdienst, waarvoor wij u van harte uitnodigen, zal worden 
gehouden D.V. donderdag 26 september 2024 om 13.30 uur in de Noorder-
kerk, Kerkstraat 20 te Spakenburg. Deze dienst zal worden geleid door  
ds. P. Boonstra en is ook online mee te beleven via www.bijwonenbegrafenis.nl 

Aansluitend zal de begrafenis in besloten kring plaatsvinden op de algemene 
begraafplaats De Akker te Bunschoten.

Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot condoleren van 12.30 tot 
13.15 uur.
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