
Wentel uw weg op de HEERE
en vertrouw op Hem: Híj zal het doen.

Psalm 37: 5

Liturgie
voor de rouwdienst

voorafgaand aan de begrafenis van

Anna van Lummel - Hanse
Sinds 12 mei 2015 weduwe van Arie van Lummel

* 16 april 1944                           † 12 september 2024

op donderdag 19 september om 10.30 uur in de 
Christelijke Gereformeerde Kerk De Fontein te Bunschoten.

Voorganger: ds. P.W.J. van der Toorn
Organist/Pianist: Reinier Koelewijn





Tijdens het binnendragen van Anna luisteren we naar:
‘De Heer is mijn Herder’ (van Marcel en Lydia Zimmer)

 Refrein:
 De Heer is mijn herder,
 Hij is alles wat ik nodig heb.
 Hij brengt mij tot rust
 en Hij geeft nieuwe kracht.
 Hij leidt mij steeds verder
 op de juiste weg die ik moet gaan.
 De Heer is mijn herder.

 Al ga ik door een donker dal,
 ik hoef niet bang te zijn.
 Ik weet dat U mij bij zult staan,
 U bent heel dicht bij. (Refrein)

 Want wat mij ook wordt aangedaan,
 U helpt mij telkens weer.
 U geeft mij wat ik nodig heb
 en nog zoveel meer.

 Uw goedheid en uw liefde, Heer,
 volgen mij altijd.
 En ik mag heel dicht bij U zijn
 tot in eeuwigheid. (Refrein)

Woord van welkom 

Votum



Zingen:  Psalm 25: 2

 HEER’, ai, maak mij Uwe wegen
 door Uw woord en Geest bekend;
 leer mij, hoe die zijn gelegen
 en waarheen G’ Uw treden wendt:
 leid mij in Uw waarheid, leer
 ijv’rig mij Uw wet betrachten,
 want Gij zijt mijn heil, o HEER’,
 ‘k blijf U al den dag verwachten.

Gebed

In memoriam en dankwoord door zoon Kees 

Zingen: ‘Lichtstad met uw paarlen poorten’

 Lichtstad met uw paar’len poorten, 
 wond’re stad, zo hoog gebouwd, 
 nimmer heeft men op deze aarde 
 ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
 
 Refrein: 
 Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
 luist’ren naar zijn liefdesstem, 
 daar geen rouw meer en geen tranen 
 in het nieuw Jeruzalem. 
 
 Heilig oord vol licht en glorie, 
 waar de boom des levens bloeit 
 en de stroom van levend water 
 door de gouden Godsstad vloeit. (Refrein)

  Schoon tehuis voor moede pelgrims,
 komend uit de zandwoestijn,
 waar zij rusten van hun werken
 bij de springende fontein. (Refrein)



.

 Wat een vreugde zal dat wezen, 
 straks vereend te zijn met Hem 
 in de stad met paar’len poorten 
 in het nieuw Jeruzalem. (Refrein)

Persoonlijke herinneringen namens kleinkinderen, door kleinzoon Matthias

De kleinkinderen zingen: ‘Wat de toekomst brengen moge’ (melodie: The Rose)

Schriftlezing: Psalm 37: 1-11

1 Een psalm van David.
Ontsteek niet in woede over de kwaaddoeners,
benijd niet wie onrecht doen.
2 Want als gras zullen zij snel verdorren,
als groene grasscheutjes zullen zij verwelken.
3 Vertrouw op de HEERE en doe het goede;
bewoon de aarde en voed u met trouw.
4 Schep vreugde in de HEERE,
dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.
5 Wentel uw weg op de HEERE
en vertrouw op Hem: Híj zal het doen.
6 Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht,
uw recht doen stralen als de middagzon.
7 Zwijg voor de HEERE
en verwacht Hem;
ontsteek niet in woede over hem wiens weg voorspoedig is,
over een man die listige plannen uitvoert.
8 Laat uw woede bedaren en laat uw grimmigheid varen;
ontsteek niet in woede – het brengt slechts kwaad.
9 Want de kwaaddoeners zullen uitgeroeid worden,
maar wie de HEERE verwachten,
die zullen de aarde bezitten.
10 Nog even, en de goddeloze zal er niet meer zijn;
u zult op zijn plaats letten, maar hij zal er niet wezen.
11 Maar de zachtmoedigen zullen de aarde bezitten
en vreugde scheppen in grote vrede.



Zingen: Psalm 37: 2

  Stel op den HEER’ in alles uw betrouwen,
   betracht uw plicht, bewoon het aardrijk. Leer
   uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen,
   verlustig u met blijdschap in den HEER’,
   dan zal Hij u in liefd’ en gunst aanschouwen,
   u schenken, wat uw hart van Hem begeer’.

Overdenking over Psalm 37: 5

Wentel uw weg op de HEERE
en vertrouw op Hem: Híj zal het doen.

Zingen: Psalm 37: 3

 Geen ijd’le zorg doe u van ‘t heilspoor dwalen,
 houd in uw weg het oog op God gericht,
 vertrouw op Hem, en d’ uitkomst zal niet falen:
 Hij zal welhaast uw recht voor elks gezicht
 doen dagen als de morgenzonnestralen
 en blinken als het helder middaglicht.

Dankgebed

Zingen: Psalm 145: 6

 De HEER’ is recht in al Zijn weg en werk,
 Zijn goedheid kent in ‘t gans heelal geen perk.
 Hij is nabij de ziel, die tot Hem zucht,
 Hij troost het hart, dat schreiend tot Hem vlucht,
 dat ongeveinsd, in ‘t midden der ellenden
 zich naar Gods troon met zijn gebeên blijft wenden.
 Hij geeft den wens van allen, die Hem vrezen:
 hun bede heeft Hij nimmer afgewezen.



Zegenbede

Mededelingen door begrafenisondernemer

Tijdens het uitdragen van Anna zingen we: ‘Tienduizend redenen’

 De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
 mijn dag begint met een lied voor U.
 Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
 laat mij nog zingen als de avond valt.

 Refrein:
 Loof de Heer, o mijn ziel.
 O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
 Met meer passie dan ooit;
 o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

 Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
 Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
 Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
 tienduizend redenen tot dankbaarheid. (Refrein)

 En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
 mijn adem stokt en mijn einde komt,
	 zal	toch	mijn	ziel	Uw	loflied	blijven	zingen;
 tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. (Refrein 2x)

 Verheerlijk zijn heilige Naam. 
 Verheerlijk zijn heilige Naam. (Refrein 2x)

 Verheerlijk zijn heilige Naam. 
 Verheerlijk zijn heilige Naam.



Op de begraafplaats:

We zingen: ‘U zij de glorie’ (onder begeleiding van Bort Beekhuis)

 U zij de glorie, opgestane Heer!
    U zij de victorie, nu en immermeer.
    Uit een blinkend stromen daald’ een engel af,
    Heeft de steen genomen van ‘t verwonnen graf.
    U zij de glorie, opgestane Heer!
    U zij de victorie, nu en immermeer.

    Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
    Hij brengt al de zijnen in Zijn armen weer.
    Weest dan volk des Heren, blijd’ en welgezind,
    en zegt telkenkere; Christus overwint!
    U zij de glorie, opgestane Heer!
    U zij de victorie, nu en immermeer.

    Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
    Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft?
    In Zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot,
    Niets heb ik te vrezen in leven en dood.
    U zij de glorie, opgestane Heer!
    U zij de victorie, nu en immermeer.


