
Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch 
krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in 

de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons 
bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Romeinen 8: 38 en 39
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“Thuis in Gods handen”



Tijdens het binnendragen luisteren we naar: ‘U tilt mij op’ (You raise me up)

Welkom	

	
Votum

			 
Zingen: Opwekking 124

	 Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
	 Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
	 Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.
	 Ik bouw op U en ga in uwe naam.
	 Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.
	 Ik bouw op U en ga in uwe naam.

	 Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.
	 En telkens meer moet ik uw kracht verstaan.
	 Toch rijst in mij een lied van overwinning.
	 Ik bouw op U en ga in uwe naam.
	 Toch rijst in mij een lied van overwinning.
	 Ik bouw op U en ga in uwe naam.
	
	 Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
	 Gij voert de strijd, de huld’ is U gewijd.
	 In ‘t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan
	 in rust met U die mij hebt voortgeleid.
	 In ‘t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan
	 in rust met U die mij hebt voortgeleid.

Gebed

Moment voor herinnering



Zingen: DNP Psalm 139: 1, 2, 3 en 5

	 HEER, U doorgrondt mij, U ontwart
	 al de geheimen van mijn hart.
	 U ziet mij thuis en onderweg;
	 U hoort de woorden die ik zeg.
	 Waar ik ook ga, ik kom U tegen;
	 U bent vertrouwd met al mijn wegen.

	 Geen ogenblik ben ik alleen,
	 want U bent altijd om mij heen.
	 Ik, nietig mens, kan er niet bij
	 dat U uw handen legt op mij.
	 Ik weet dat U naar mij blijft kijken;
	 hoe kan ik ooit uw Geest ontwijken?

	 Al klim ik naar de hemel, HEER,
	 al lig ik bij de doden neer,
	 al vlieg ik met het daglicht mee
	 en woon ik ver voorbij de zee –
	 zelfs dan kan niets mij van U scheiden;
	 uw hand zal mij voortdurend leiden.

	 U vormde mij tot één geheel;
	 U weefde ieder lichaamsdeel.
	 Het is te groot voor mijn verstand:
	 ik ben een wonder van uw hand.
	 Ik prijs U, HEER, het blijft mij raken
	 hoe kunstig U mij wilde maken.

Lezen: Romeinen 8: 31-39 (NBV21)

31 Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, 
wie kan dan tegen ons zijn? 32 Zal Hij, die zijn eigen Zoon niet heeft 
gespaard, maar Hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons 
dan met Hem ook niet alles schenken? 33 Wie zal Gods uitverkorenen 
aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. 34 Wie zal hen veroordelen? 
Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt, zit aan de 
rechterhand van God en pleit voor ons.  



.

35 Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, 
ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard?
36 Er staat geschreven: ‘Om U worden wij dag na dag gedood en 
afgevoerd als schapen voor de slacht.’ 37 Maar wij zegevieren in dit 
alles glansrijk dankzij Hem die ons zijn liefde heeft bewezen. 38 Ik 
ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch 
krachten, heden noch toekomst, 39 hoogte noch diepte, of wat er ook 
maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van 
God, die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Zingen: Opwekking 818

	 Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus.
	 Eenmaal heelt U iedere wond,
	 heel de oude wereld verdwijnt;
	 de pijn voorbij.

	 Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus.
	 Eenmaal zal het duidelijk zijn,
	 alle zorg en wanhoop verdwijnt;
	 de angst voorbij.

	 Refrein:
	 Op die dag, in de hemel,
	 wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn,
	 dan zijn wij bij Jezus
	 en klinkt het overwinningslied.

	 Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,
	 kan genade heerlijker zijn?
	 En U maakt ons anders en nieuw,
	 op die dag.

	 Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus.
	 Eenmaal is het vechten voorbij,
	 dan zien we uw macht en uw pracht,
	 op die dag. (Refrein)



	 Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,
	 kan genade heerlijker zijn?
	 En U maakt ons anders en nieuw.
	 Ja, U maakt ons anders en nieuw.
	 U maakt ons anders en nieuw
	 op die dag.

	 Refrein:
	 Op die dag, in de hemel,
	 wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn,
	 dan zijn wij bij Jezus
	 en klinkt het overwinningslied.

	 En klinkt het overwinningslied.

Overdenking naar aanleiding van: Romeinen 8:38-39 (NBV21)

Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten 
noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook 
maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van 
God, die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Zingen: Psalm 42: 1, 3, 6 en 7

	 Heer, een hert in dorre streken
	 smacht niet sterker naar ‘t genot
	 van de koele waterbeken
	 dan mijn ziel naar U, o God.
	 Ja, ik dorst naar God, die leeft,
	 God, die gunst en liefde geeft.
	 Wanneer zal ik met de zijnen
	 voor Gods aangezicht verschijnen?



	 O mijn ziel, zozeer verslagen,
	 waarom bent u zo ontrust?
	 Hoop op God, uw heil zal dagen,
	 vind weer in zijn lof uw lust.
	 Ook al treft u smaad en spot,
	 uw verlosser is uw God.
	 Hoop op Hem en zie naar boven,
	 want ik zal mijn God nog loven.

	 Ik wil God, mijn steenrots, vragen:
	 waarom, Heer, vergeet U mij?
	 Moet ik nog het rouwkleed dragen
	 door des vijands dwinglandij?
	 Heel de dag hoont mij hun woord:
	 -doodsteek die mijn hart doorboort-
	 waar is God, uw vast vertrouwen,
	 blijft u nu nog op Hem bouwen?

	 O mijn ziel, zozeer verslagen,
	 waarom bent u zo ontrust?
	 Hoop op God, uw heil zal dagen,
	 vind weer in zijn lof uw lust.
	 Ook al treft u smaad en spot,
	 uw verlosser is uw God.
	 Hoop op Hem en zie naar boven,
	 ik zal God, mijn God, weer loven!

Dankwoord

Dankgebed 



Zingen: ‘Toekomst vol van Hoop’ (Sela)

	 In de nacht van strijd en zorgen 
	 kijken wij naar U omhoog,
	 biddend om een nieuwe morgen, 
	 om een toekomst vol van hoop.  
	
	 Ook al zijn er duizend vragen,    
	 al begrijpen wij U niet,             
	 U blijft ons met liefde dragen, 
	 U die alles overziet.   
	
	 Refrein:
	 U geeft een toekomst vol van hoop; 
	 dat heeft U aan ons beloofd.                       
	 Niemand anders, U alleen, 
	 leidt ons door dit leven heen. 

	 U heeft ons geluk voor ogen. 
	 Jezus heeft het ons gebracht. 
	 Mens, als wij, voor ons gebroken
	 in de allerzwartste nacht. (Refrein)
	    
	 U bent God, de Allerhoogste,
	 God van onbegrensde macht.
	 Wij geloven en wij hopen
	 op het einde van de nacht. (Refrein)

			 
Zegen	

Tijdens het uitdragen luisteren we naar: ‘Ga met God en hij zal met je zijn’


