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Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
Psalm 119: 105

Verdrietig om haar sterven, maar dankbaar dat zij na een bewogen leven nu rust
heeft gevonden, nemen wij afscheid van mijn lieve moeder, onze oma en mijn
overgrootoma

Johanna Schneider-van Veenhuizen

- Hanneke -
Weduwe van Wim Schneider, in liefdevolle herinnering sinds 20 juni 2019

* Nijkerk, 8 maart 1945 T Spakenburg, 16 oktober 2024

John (in liefdevolle herinnering) en Cynthia
Niels en Emma
Joris

Jacqueline en Gerrit

Kirsten

Marloes en Ruud, Tijn
Correspondentieadres: Peter en Jasmijn
Familie G. Koelewijn
Prinses Beatrixstraat 17 Pien en Daniél
3751 CJ Spakenburg Anna Mae

Mijn moeder, onze oma en mijn overgrootoma is opgebaard op haar kamer,
nr. 305, van Zorg- en Wooncentrum De Haven, Op de Ree 161, te Spakenburg
Deze dagen brengen wij in familiekring door.

De afscheidsdienst, waarvoor wij u van harte uitnodigen, zal worden
gehouden D.V. woensdag 23 oktober 2024 om 10.30 uur in de Adventkerk,
Heemstedesingel 1 te Spakenburg. Deze dienst zal worden geleid door
ds. G. Doorn en is ook live te volgen via www.bijwonenbegrafenis.nl

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats De
Akker, De Akkerweg 3 te Bunschoten.

Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot condoleren van 9.45 tot 10.15 uur.

Na de begrafenis ontmoeten wij u graag in de Adventkerk.

J



