
Wie op de Here vertrouwen, zijn als de berg Sion,
die niet wankelt, maar voor altoos blijft.

Psalm 125: 1

Liturgie
voor de dankdienst voor het leven van

Magda van der Kleij - Ruizendaal
* 28 juli 1946                                                 † 7 oktober 2024

op zaterdag 12 oktober 2024 om 10.00 uur 
in de Westerkerk te Spakenburg.

Voorganger: ds. J. Winter
Organist/pianist: Annet Zijlmans 





Bij het binnendragen luisteren we naar: ‘Scars in Heaven’ (Casting Crowns)

Vik steekt de Paaskaars aan

Welkom

Zingen: Opwekking 733

	 De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
	 mijn dag begint met een lied voor U.
	 Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
	 laat mij nog zingen als de avond valt.

	 Refrein:
	 Loof de Heer, o mijn ziel.
	 O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige naam.
	 Met meer passie dan ooit;
	 o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige naam.

	 Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
	 Uw naam is groot en Uw hart is zacht.
	 Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
	 tienduizend redenen tot dankbaarheid. (Refrein)

	 En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
	 mijn adem stokt en mijn einde komt,
	 zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
	 tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. (Refrein)

	 Verheerlijk Zijn heilige Naam.

Gebed



Zingen: Psalm 103: 1, 6 en 7

	 Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
	 laat al wat binnen in mij is Hem eren,
	 vergeet niet hoe zijn liefd’ u heeft geleid,
	 gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
	 die u geneest, die uit het graf uw leven
	 verlost en kroont met goedertierenheid.

	 De mens is aan het sterven prijs gegeven,
	 gelijk het gras kortstondig is zijn leven,
	 en als een bloem die naar de zon zich keert,
	 maar die ten prooi valt aan de barre winden,
	 en knakt en sterft, en is niet meer te vinden.
	 Ja zelfs haar eigen plaats kent haar niet meer.

	 Maar ‘s Heren gunst zal over die Hem vrezen
	 in eeuwigheid altoos dezelfde wezen,
	 en zijn gerechtigheid de eeuwen door.
	 Zijn heil omsluit de komende geslachten;
	 zo volgen zij die zijn verbond betrachten,
	 van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.

Diana haalt herinneringen op aan mama

Zingen: Opwekking 640

	 Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
	 waar komt mijn hulp vandaan?
	 Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,
	 die mij bij zal staan.
	
	 Mijn hulp is van U, Heer,
	 die alles heeft gemaakt.
	 U zult voorkomen dat ik wankel of val.
	 U bent mijn beschermer
	 die over mij waakt,
	 die niet sluimeren of slapen zal.



.

	 Wat kan mij gebeuren
	 door zon of door maan?
	 U bent mijn schaduw,
	 U bent er altijd.
	 Bewaart heel mijn leven;
	 mijn komen en gaan,
	 U beschermt mij tot in eeuwigheid.
	 Mijn hulp is van U, Heer!

Schriftlezing: Psalm 121

Een pelgrimslied.
Ik sla mijn ogen op naar de bergen.
Van waar komt mijn hulp?
Mijn hulp komt van de HEER,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hij zal je voet niet laten wankelen,
Hij zal niet sluimeren, je wachter.
Nee, Hij sluimert niet,
Hij slaapt niet,
de wachter van Israël.
De HEER is je wachter,
de HEER is de schaduw
aan je rechterhand:
overdag kan de zon je niet steken,
bij nacht de maan je niet schaden.
De HEER behoedt je voor alle kwaad,
Hij waakt over je leven,
de HEER houdt de wacht
over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid.

Overdenking



Zingen: ‘Een toekomst vol van hoop’

	 In de nacht van strijd en zorgen 
	 kijken wij naar U omhoog,
	 biddend om een nieuwe morgen, 
	 om een toekomst vol van hoop. 

	 Ook al zijn er duizend vragen,    
	 al begrijpen wij U niet.             
	 U blijft ons met liefde dragen, 
	 U die alles overziet.

	 Refrein:
	 U geeft een toekomst vol van hoop; 
	 dat heeft U aan ons beloofd.                       
	 Niemand anders, U alleen, 
	 leidt ons door dit leven heen. 

	 U heeft ons geluk voor ogen. 
	 Jezus heeft het ons gebracht. 
	 Mens, als wij, voor ons gebroken
	 in de allerzwartste nacht. (Refrein)              

	 U bent God, de Allerhoogste,
	 God van onbegrensde macht.
	 Wij geloven en wij hopen
	 op het einde van de nacht. (Refrein)

Bijdrage Jesse en Sophie

Dankgebed

Zingen: Opwekking 717

	 Stil, mijn ziel, wees stil,
	 en wees niet bang,
	 voor de onzekerheid van morgen.
	 God omgeeft je steeds,
	 Hij is er bij, in je beproevingen en zorgen.



	 Refrein:
	 God, U bent mijn God
	 en ik vertrouw op U
	 en zal niet wankelen.
	 Vredevorst, vernieuw, 
	 een vaste geest binnen in mij,
	 die rust in U alleen.

	 Stil, mijn ziel, wees stil
	 en dwaal niet af,
	 dwars door het dal zal Hij je leiden.
	 Stil, vertrouw op Hem
	 en hef je schild, 
	 tegen de pijlen van verleiding. (Refrein)
	
	 Stil, mijn ziel, wees stil
	 en laat nooit los,
	 de waarheid die je steeds omarmd heeft.
	 Wacht, wacht op de Heer;
	 de zwartste nacht,
	 verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. (Refrein)

	 Ik rust in U alleen.

Dankwoord namens de familie

Slotzang: ELB 413

	 Lichtstad met uw paar’len poorten, 
	 wond’re stad, zo hoog gebouwd, 
	 nimmer heeft men op deze aarde 
	 ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
	
	 Heilig oord vol licht en glorie, 
	 waar de boom des levens bloeit 
	 en de stroom van levend water 
	 door de gouden Godsstad vloeit.



	 Refrein: 
	 Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
	 luist’ren naar zijn liefdesstem, 
	 daar geen rouw meer en geen tranen 
	 in het nieuw Jeruzalem.

	 Schoon tehuis voor moede pelgrims,
	 komend uit de zandwoestijn,
	 waar zij rusten van hun werken
	 bij de springende fontein. (Refrein)

	 Wat een vreugde zal dat wezen, 
	 straks vereend te zijn met Hem 
	 in de stad met paar’len poorten 
	 in het nieuw Jeruzalem. (Refrein 2x)

Mededelingen door begrafenisondernemer

Woorden van uitgeleide

Almachtige en barmhartige God, uit U, door U en tot U zijn alle dingen, en 
al onze wegen zijn U bekend. Sta ons bij, bidden wij U, op de weg die wij nu 
gaan. Begeleid ons met Uw troost, nu wij Magda van der Kleij – Ruizendaal 
uitdragen. Geef ons vertrouwen in Uw goedheid, dat wij haar geborgen weten 
in Uw genade en houd ons vast omwille van Uw geliefde Zoon, Die gekruisigd 
is en opgestaan tot onze eeuwige redding. Amen

Bij het uitdragen luisteren we naar orgelspel over:
“Lichtstad met uw paar’len poorten”


