
De Heere is uw Schaduw, aan uw rechterhand.
Psalm 121: 5B

Liturgie

voor de rouwdienst
voorafgaand aan de begrafenis van

Trijntje Geertje Lena Veurink - Korteweg
Zij wist zich een geliefd kind van de Vader.

Geboren 28 juli 1953                                    Overleden 10 oktober 2024

Innig geliefde vrouw van Bertus Veurink, overleden 1 november 2019

op woensdag 16 oktober om 13.30 uur in de Sionskerk
van de Hersteld Hervormde Gemeente te Terschuur.

Voorganger: ds. N.A. Donselaar
Organisten: Jan en Joke Doornenbal 

Trompettist: Herwin Doornenbal
Panfluit: Henrieke Doornenbal 





Inleidend orgelspel bij het indragen: Psalm 121 vers 1 

	 ‘k Sla d’ ogen naar ‘t gebergte heen,
	 vanwaar ik dag en nacht
	 des Hoogsten bijstand wacht.
	 Mijn hulp is van den HEER’ alleen,
	 Die hemel, zee en aarde
	 eerst schiep, en sinds bewaarde.

Persoonlijke herinneringen uitgesproken door vriendin Nel Monster

Stil gebed

Votum

Zingen: Psalm 42 vers 1 en 5

	 ‘t Hijgend hert, der jacht ontkomen,
   	 schreeuwt niet sterker naar ‘t genot
   	 van de frisse waterstromen,
   	 dan mijn ziel verlangt naar God.
   	 Ja, mijn ziel dorst naar den HEER’; 
   	 God des levens, ach, wanneer
   	 zal ik naad’ren voor Uw ogen,
   	 in Uw huis Uw Naam verhogen?

	 Maar de HEER’ zal uitkomst geven
	 Hij, die ‘s daags Zijn gunst gebiedt.
	 ‘k Zal in dit vertrouwen leven
	 en dat melden in mijn lied;
	 ‘k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
	 zingen, daar ik Hem verwacht,
	 en mijn hart, wat mij moog’ treffen,
	 tot den God mijns levens heffen.



Gebed

Zingen: Psalm 27 vers 7

	 Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven
	 mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
	 mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?
	 Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.
	 Wacht op den HEER’, godvruchte schaar, houd moed!
	 Hij is getrouw, de bron van alle goed.
	 Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer.
	 Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER’!

Schriftlezing: Psalm 121

1 Een lied Hammaäloth. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar 
mijn hulp komen zal.
2 Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.
3 Hij zal uw voet niet laten wankelen; uw Bewaarder zal niet sluimeren.
4 Ziet, de Bewaarder Israëls zal niet sluimeren, noch slapen.
5 De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw Schaduw, aan uw 
rechterhand.
6 De zon zal u overdag niet steken, noch de maan in de nacht.
7 De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad; uw ziel zal Hij bewaren.
8 De HEERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in 
eeuwigheid.

Zingen: Psalm 62 vers 1

	 Mijn ziel is immers stil tot God,
	 van Hem wacht ik een heilrijk lot,
	 Hij immers zal mijn rotssteen wezen,
	 mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek,
	 mijn toevlucht en mijn hoog vertrek:
	 ik zal geen grote wank’ling vrezen.



Meditatie naar aanleiding van Psalm 121: 5B

De HEERE is uw Schaduw, aan uw rechterhand.

Zingen: Psalm 89 vers 1 en 7

	 ‘k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên,
  	 Uw waarheid t’ allen tijd, vermelden door mijn reên.
  	 Ik weet hoe ‘t vast gebouw van Uwe gunstbewijzen
  	 naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen;
  	 zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,
  	 zo min zal Uwe trouw ooit wank’len of bezwijken.

	 Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort,
 	 zij wand’len, HEER’, in ‘t licht van ’t Godd’lijk aanschijn voort,
 	 zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden!
  	 Uw goedheid straalt hun toe, Uw macht schraagt hen in ‘t lijden,
  	 Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,
  	 maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen.

Gebed

Uitleidend orgelspel bij het uitdragen: Psalm 43 vers 4

	 Dan ga ik op tot Gods altaren,
	 tot God, mijn God, de bron van vreugd;
	 dan zal ik juichend stem en snaren
	 ten roem van Zijne goedheid paren,
	 die na kortstondig ongeneugt’
	 mij eindeloos verheugt.



..



Op de begraafplaats:

Toevertrouwen van het lichaam aan de schoot der aarde

Geloofsbelijdenis

Zingen: Weerklank 214 vers 1, 2 en 3

	 Eens zal op de grote morgen 
	 klinken het bazuingeschal, 
	 dan zal Jezus wederkomen 
	 als de Rechter van ’t heelal. 

	 Refrein
	 Wie zal op die grote morgen 
	 buigen voor die majesteit? 
	 Wie zal op die grote morgen 
	 vluchten voor die heerlijkheid? 

	 Eens zal op de grote morgen 
	 ’t mensdom zwijgen eind’lijk stil: 
	 dan zal Jezus Christus vragen: 
	 ‘Wat deed u om mijnentwil?’ (Refrein)

	 Eens zal op de grote morgen 
	 Jezus’ macht worden erkend: 
	 dan zal ieder mens beseffen, 
	 dat Gods Woord geen leugens kent. (Refrein)

Gebed ‘Onze Vader’ (wijkouderling dhr. J. van Binsbergen)

Dankwoord, uitgesproken door Nel Monster



..

Roelof van Asselt Bunschoten


