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Tijdens het binnendragen van Wim Huijgen luisteren we naar orgelspel: 
´Een toekomst vol van hoop´

 In de nacht van strijd en zorgen 
 kijken wij naar U omhoog,
 biddend om een nieuwe morgen, 
 om een toekomst vol van hoop.  
 
 Ook al zijn er duizend vragen,    
 al begrijpen wij U niet,             
 U blijft ons met liefde dragen, 
 U die alles overziet.   
 
 Refrein:
 U geeft een toekomst vol van hoop; 
 dat heeft U aan ons beloofd.                       
 Niemand anders, U alleen, 
 leidt ons door dit leven heen. 

 U heeft ons geluk voor ogen. 
 Jezus heeft het ons gebracht. 
 Mens, als wij, voor ons gebroken
 in de allerzwartste nacht. (Refrein)
    
 U bent God, de Allerhoogste,
 God van onbegrensde macht.
 Wij geloven en wij hopen
 op het einde van de nacht. (Refrein)

Welkom

Bemoediging en groet

Aansteken van de paaskaars
 



Zingen: Psalm 103: 1, 3 en 5

 Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
 laat al wat binnen in mij is Hem eren,
 vergeet niet hoe Zijn liefd’ u heeft geleid,
 gedenk Zijn goedheid, die u wil vergeven,
 die u geneest, die uit het graf uw leven
 verlost en kroont met goedertierenheid.

 Hij is een God van liefde en genade,
 barmhartigheid en goedheid zijn Zijn daden
 van Hem die niet voor altijd met ons twist,
 die ons niet doet naar alles wat wij deden,
 ons niet naar onze ongerechtigheden
 vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

 Zoals een vader liefdevol zijn armen
 slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
 God onze Vader, want wij zijn van Hem.
 Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
 Hij weet dat wij, uit stof aan ’t licht gekomen,
 slechts leven op de adem van Zijn stem.

Gebed

Persoonlijke woorden

Zingen: ‘Eens als de bazuinen klinken’

 Eens als de bazuinen klinken 
 uit de hoogte links en rechts, 
 duizend stemmen ons omringen, 
 ja en amen wordt gezegd, 
 rest er niets meer dan te zingen – 
 Heer, dan is Uw pleit beslecht.



.

 Als de graven openbreken 
 en de mensenstroom vangt aan 
 om de loftrompet te steken 
 en Uw hofstad in te gaan: 
 Heer, laat ons dan niet ontbreken, 
 want de traagheid grijpt ons aan.

 Van die dag kan niemand weten, 
 maar het Woord drijft aan tot spoed, 
 zouden wij niet haastig eten 
 gaandeweg Hem tegemoet? 
 Jezus Christus, gist’ren, heden, 
 komt voor eens en komt voor goed!

Lezing: Romeinen 8: 31-39 (NBV)

Wat moeten wij hier verder over zeggen? 
Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? 
Zal Hij, die Zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, 
maar Hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, 
ons met Hem niet alles schenken? 
Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt ons vrij. 
Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, 
meer nog: die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit,
pleit voor ons. 
Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? 
Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede,
gevaar of het zwaard? 
Er staat geschreven: Om U worden wij dag na dag gedood 
en afgevoerd als schapen voor de slacht. 
Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij Hem
die ons heeft liefgehad. 
Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, 
engelen noch machten noch krachten, 
heden noch toekomst, hoogte noch diepte, 
of wat er ook maar in de schepping is, 
ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, 
die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.



Zingen: Psalm 138: 1 en 4

 U loof ik Heer, met hart en ziel
 in eerbied kniel ik voor U neder.
 Ja, in de tegenwoordigheid
 der goden wijd ik U mijn beden.
 Naar ’t heiligdom waar Gij vertoeft
 het ik het hoofd, ik zal U prijzen.
 Gij zult, o Here, wijd en zijd
 Uw heerlijkheid en trouw bewijzen.

 Als ik, omringd door tegenspoed,
 bezwijken moet, schenkt Gij mij leven.
 Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt,
 Uw rechterhand zal redding geven.
 De Heer is zo getrouw als sterk,
 Hij zal Zijn werk voor mij voleinden.
 Verlaat niet wat Uw hand begon,
 o Levensbron, wil bijstand zenden.

Overweging

Zingen: ‘U zij de glorie’

 U zij de glorie, opgestane Heer! 
 U zij de victorie nu en immermeer. 
 Uit een blinkend stromen daalde d’engel af, 
 heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf. 
 U zij de glorie, opgestane Heer! 
 U zij de victorie nu en immermeer.

 Zie Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 
 Hij brengt al de Zijnen in Zijn armen weer. 
 Wees dan, volk des Heren, blij en welgezind, 
 en zeg telkenkere: Christus overwint! 
 U zij de glorie, opgestane Heer! 
 U zij de victorie nu en immermeer.



 Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
 die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 
 In Zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot, 
 niets heb ik te vrezen in leven en dood. 
 U zij de glorie, opgestane Heer! 
 U zij de victorie nu en immermeer. 

Gebed

Zingen: ‘Ga met God’ (Liedboek 416)

 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
 jou nabij op al je wegen 
 met Zijn raad en troost en zegen. 
 Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
 bij gevaar, in bange tijden 
 over jou Zijn vleugels spreiden. 
 Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
 in Zijn liefde jou bewaren, 
 in de dood je leven sparen. 
 Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
 tot wij weer elkaar ontmoeten, 
 in Zijn naam elkaar begroeten. 
 Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen



Tijdens het uitdragen van Wim Huijgen zingen we:
´Lichtstad met uw paar´len poorten´

 Lichtstad met uw paar’len poorten, 
 wond’re stad, zo hoog gebouwd, 
 nimmer heeft men op deze aarde 
 ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
 
 Refrein: 
 Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
 luist’ren naar zijn liefdesstem, 
 daar geen rouw meer en geen tranen 
 in het nieuw Jeruzalem. 

 Heilig oord vol licht en glorie, 
 waar de boom des levens bloeit 
 en de stroom van levend water 
 door de gouden Godsstad vloeit. (Refrein)

 Schoon tehuis voor moede pelgrims, 
 komend uit de zandwoestijn, 
 waar zij rusten van hun werken 
 bij de springende fontein. (Refrein)

 Wat een vreugde zal dat wezen, 
 straks vereend te zijn met Hem 
 in de stad met paar’len poorten 
 in het nieuw Jeruzalem. (Refrein)


