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Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
vanwaar mijn hulp komen zal.
Mijn hulp is van de HEERE,

Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Psalm 121: 1 en 2

Met verdriet delen wij u mee dat, na een moedig gedragen ziekte, door de 
HEERE is Thuisgehaald onze zeer geliefde en zorgzame (schoon)moeder en 
oma en mijn ootje

Jannetje Nagel - Koelewijn
~ Janny ~

Sinds 3 juli 2013 weduwe van Wijbrand Nagel

Geboren 18 augustus 1948                                        Overleden 23 december 2024
    

 
Wim en Elles

Wijbrand en Naomi, Loïs
Yvette en Casper

Hetty en Cor
Joanne en Ben

Willem en Noëlle
Jacob

Daniël

Dankbaar zijn wij voor alle liefdevolle zorg en warmte die  
onze (schoon)moeder en oma en mijn ootje heeft ontvangen  
van alle medewerkers en vrijwilligers van Hospice Huizen.

Correspondentieadres:
Helmstok 14
3751 ZK Spakenburg

Janny is opgebaard bij Hetty en Cor, Helmstok 14 te Spakenburg. Daar is 
gelegenheid voor bezoek op dinsdag 24 december en vrijdag 27 december 
van 19.30 tot 20.30 uur.

De dienst van Woord en gebed, waarvoor wij u van harte uitnodigen, zal 
worden gehouden D.V. zaterdag 28 december om 10.00 uur in de Christelijke 
Gereformeerde Kerk De Fontein, Bikkersweg 7 te Bunschoten. Deze dienst 
zal worden geleid door ds. P.W.J. van der Toorn en is ook online mee te 
beleven via www.bijwonenbegrafenis.nl 
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats 
De Akker, De Akkerweg 3 te Bunschoten.

Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot condoleren van 9.00 tot 
9.45 uur.

Na de begrafenis ontmoeten wij u graag in kerkgebouw De Fontein.

Er is vrede ver voorbij de onrust.
Er is blijdschap dieper dan de tranen.

Er is sterkte zelfs in onze zwakte.
Er is trouw die ons niet zal verlaten.

Er is hoop die groter dan de dood is.
Er is leven sterker dan het sterven.

Er is licht dat niemand ooit kan doven.
Er is liefde die nooit teleur zal stellen.

Onze hulp en onze verwachting is in U voor eeuwig.
En dus; richten wij onze harten naar boven.

Vertrouwen wij op de God die wij loven.

(“Onze Schuilplaats is God”)


