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Tijdens het binnendragen van Eef Bos luisteren we naar: Opwekking 640

	 Ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan?
	 Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, die mij bij zal staan.

	 Mijn hulp is van U, Heer, die alles heeft gemaakt. 
	 U zult voorkomen dat ik wankel of val. 
	 U bent mijn beschermer die over mij waakt, 
	 die niet sluimeren of slapen zal. 

	 Wat kan mij gebeuren door zon of door maan? 
	 U bent mijn schaduw, U bent er altijd. 
	 Bewaart heel mijn leven, mijn komen en gaan, 
	 U beschermt mij tot in eeuwigheid. 
	 Mijn hulp is van U, Heer!

	 Mijn hulp is van U, Heer. 
	 O, van U!

Woord van welkom

Zingen: “Groot is Uw trouw, o Heer”

	 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
	 Er is geen schaduw van omkeer bij U.
	 Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
	 die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 

	 Refrein:
	 Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,
	 iedere morgen aan mij weer betoond.
	 Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
	 Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

	 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
	 en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
	 Kracht voor vandaag,
	 blijde hoop voor de toekomst.
	 Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. (Refrein)

Gebed

Gedicht door vriendin Grietje



.

Zingen: “Welk een vriend is onze Jezus”

	 Welk een vriend is onze Jezus, 
	 die in onze plaats wil staan! 
	 Welk een voorrecht dat ik door Hem
	 altijd vrij tot God mag gaan. 
	 Dikwijls derven wij veel vrede, 
	 dikwijls drukt ons zonde neer, 
	 juist omdat wij ‘t al niet brengen, 
	 in ‘t gebed aan onze Heer. 

	 Leidt de weg soms door verzoeking, 
	 dat ons hart in ‘t strijduur beeft, 
	 gaan wij dan met al ons strijden
	 tot Hem die verlossing geeft. 
	 Kan een vriend ooit trouwer wezen 
	 dan Hij die ons lijden draagt? 
	 Jezus biedt ons aan genezing; 
	 Hij alleen is ‘t die ons schraagt. 

	 Zijn wij zwak belast beladen,
	 en ter neer gedrukt door zorg, 
	 dierd’re Heiland onze toevlucht, 
	 Gij zijt onze hulp en borg.
	 Als soms vrienden ons verlaten
	 gaan wij biddend tot de Heer; 
	 in zijn armen zijn wij veilig, 
	 Hij verlaat ons nimmermeer.

Bijbellezing: Psalm 121

Een pelgrimslied.
Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
van waar komt mijn hulp?
Mijn hulp komt van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hij zal je voet niet laten wankelen,
hij zal niet sluimeren, je wachter.
Nee, hij sluimert niet,
hij slaapt niet,
de wachter van Israël.
De HEER is je wachter,



de HEER is de schaduw
aan je rechterhand:
overdag kan de zon je niet steken,
bij nacht de maan je niet schaden.
De HEER behoedt je voor alle kwaad,
hij waakt over je leven,
de HEER houdt de wacht 
over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid.

Zingen: “Heerser over alle dingen”

	 Heerser over alle dingen,
	 God van de oneindigheid ,
	 van Uw liefde wil ik zingen,
	 buigen voor Uw majesteit.
	 Eeuwen komen, eeuwen gaan,
	 voor altijd blijft Uw trouw bestaan. 
	 Uw Naam weerklinkt door het heelal: 
	 ‘Die was en is en komen zal’

	 U alleen kunt grootheid tonen 
	 in een enkel ogenblik.
	 De natuur spreekt zonder woorden,
	 vol verwond’ring luister ik.
	 U schiep leven door Uw Woord,
	 bracht het licht en duister voort. 
	 Zelfs nu Uw werk in zonde lijdt,
	 weerspiegelt het Uw heerlijkheid.

	 In het lijden van dit leven,
	 in een dal van duisternis, 
	 wilt U mij Uw liefde geven 
	 en de vrede die ik mis.
	 Leid mij aan Uw sterke hand 
	 veilig naar de overkant. 
	 Ik hoef geen gevaar te vrezen 
	 als Uw huis mijn schuilplaats is.

	 Eeuwen komen, eeuwen gaan, 
	 voor altijd blijft Uw trouw bestaan. 
	 Uw naam weerklinkt door het heelal: 
	 ‘Die was en is en komen zal’



Overdenking vanuit Psalm 121:2

Mijn hulp komt van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Zingen: “Op die dag”

	 Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus.
	 Eenmaal heelt U iedere wond,
	 heel de oude wereld verdwijnt;
	 de pijn voorbij.

	 Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus.
	 Eenmaal zal het duidelijk zijn,
	 alle zorg en wanhoop verdwijnt;
	 de angst voorbij.

	 Refrein:
	 Op die dag, in de hemel,
	 wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn,
	 dan zijn wij bij Jezus
	 en klinkt het overwinningslied.

	 Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,
	 kan genade heerlijker zijn?
	 En U maakt ons anders en nieuw,
	 op die dag.

	 Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus.
	 Eenmaal is het vechten voorbij,
	 dan zien we uw macht en uw pracht,
	 op die dag. (Refrein)

	 Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,
	 kan genade heerlijker zijn?
	 En U maakt ons anders en nieuw.
	 Ja, U maakt ons anders en nieuw.
	 U maakt ons anders en nieuw
	 op die dag. (Refrein)

	 En klinkt het overwinningslied.



Bijdrage door de dochters

Luisterlied: “Wat een dag” - van Esther Tims

	 Binnenkort komt de dag, dat ik Hem begroeten mag,
	 mijn problemen zijn voorbij, Jezus komt en ik weet dat Hij
	 mij een plaats heeft bereid, vrede tot in eeuwigheid.
	 Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn.

	 Refrein:
	 Wat een dag, wat een dag, als ik Hem begroeten mag
	 en voorgoed naar Hem zal gaan, oog in oog met Hem zal staan
	 en Hij leidt mij aan zijn hand naar het lang beloofde land.
	 Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn.

	 Alle zorgen voorbij, want ook dat beloofde Hij
	 en geen ziekte, geen pijn, geen verdeeldheid zal er zijn,
	 maar wij juichen voor de troon, zijn voor altijd bij Gods Zoon.
	 Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn. (Refrein 2x)

	 Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn.

Gebed

Zingen: “Eens als de bazuinen klinken”

	 Eens, als de bazuinen klinken
	 uit de hoogte, links en rechts,
	 duizend stemmen ons omringen,
	 ja en amen wordt gezegd,
	 rest er niets meer dan te zingen,
	 Heer, dan is uw pleit beslecht.

	 Als de graven openbreken
	 en de mensenstroom vangt aan
	 om de loftrompet te steken
	 en uw hofstad in te gaan:
	 Heer, laat ons dan niet ontbreken,
	 want de traagheid grijpt ons aan.



	 Van die dag kan niemand weten,
	 maar het woord drijft aan tot spoed,
	 zouden wij niet haastig eten,
	 gaandeweg Hem tegemoet,
	 Jezus Christus, gistren, heden,
	 komt voor eens en komt voor goed!

Tijdens het uitdragen van Eef Bos zingen we:
“Lichtstad met uw paar’len poorten”

	 Lichtstad met uw paar’len poorten, 
	 wond’re stad, zo hoog gebouwd, 
	 nimmer heeft men op deze aarde 
	 ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 

	 Refrein: 
	 Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
	 luist’ren naar zijn liefdesstem, 
	 daar geen rouw meer en geen tranen 
	 in het nieuw Jeruzalem.

	 Heilig oord vol licht en glorie, 
	 waar de boom des levens bloeit 
	 en de stroom van levend water 
	 door de gouden Godsstad vloeit. (Refrein)

	 Schoon tehuis voor moede pelgrims,
	 komend uit de zandwoestijn,
	 waar zij rusten van hun werken
	 bij de springende fontein. (Refrein)

	 Wat een vreugde zal dat wezen, 
	 straks vereend te zijn met Hem 
	 in de stad met paar’len poorten 
	 in het nieuw Jeruzalem. (Refrein)



Onderstaande lied willen wij graag met u delen omdat we Gods 
goedheid kunnen zien en herkennen in de natuur. In dit vertrouwen 
gaan we Eef Bos - Muijs zaaien tot de dag der opstanding.

  	 Aan U behoort, o Heer der heren,
	 de aarde met haar wel en wee,
	 de steile bergen, koele meren,
	 het vaste land, de onzeek’re zee.
	 Van U getuigen dag en nacht.
	 Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

  	 Gij roept het jonge leven wakker,
	 een tuin bloeit rond het open graf.
	 Er ruisen halmen op de akker
	 waar zich het zaad verloren gaf.
	 En vele korrels vormen saam
	 een kostbaar brood in uwe naam.

  	 Gij hebt de bloemen op de velden
	 met koninklijke pracht bekleed.
	 De zorgeloze vogels melden
	 dat Gij uw schepping niet vergeet.
	 ‘t Is alles een gelijkenis
	 van meer dan aards geheimenis.

  	 Laat dan mijn hart U toebehoren
	 en laat mij door de wereld gaan
	 met open ogen, open oren
	 om al uw tekens te verstaan.
	 Dan is het aardse leven goed,
	 omdat de hemel mij begroet.

Op de begraafplaats:

We belijden ons geloof en bidden het “Onze Vader”


