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Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust,
van Hem komt mijn redding.

Hij alleen is mijn rots en mijn redding,
mijn burcht, nooit zal ik wankelen.

Psalm 62: 2 en 3

Teruggekeerd naar zijn Schepper mijn lieve man, onze lieve pa en opa

Jacob de Graaf
~ Jaap ~

* 23 juni 1938                                                                         † 28 januari 2025

Wij zijn verdrietig om het afscheid, maar ook zeer dankbaar
voor alles wat hij voor ons heeft betekend.

 Marry de Graaf - Baas
  Wendy en Jaap Chris
   Jaimy 
   Aiden
  Robin en Roelie
   Maura en Lars
   Jens
  Tamar en Wouter
   Esri en Wessel
   Mirre
Havenstaete, Op de Ree 503   Rowan
3752 GM Spakenburg

Jaap is thuis opgebaard. Daar is gelegenheid voor bezoek op vrijdag 31 januari van 
19.00 tot 20.30 uur en zaterdag 1 februari van 16.00 tot 17.30 uur. 

De dankdienst voor zijn leven, waarvoor wij u van harte uitnodigen, zal worden 
gehouden D.V. dinsdag 4 februari 2025 om 10.30 uur in de Westerkerk, Van der 
Duyn van Maasdamlaan 6 te Spakenburg. Deze dienst zal worden geleid door  
ds. J. Winter en is ook live mee te beleven via www.bijwonenbegrafenis.nl
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats De 
Akker, De Akkerweg 3 te Bunschoten.

Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot condoleren van 9.30 tot 10.15 uur.

Na de begrafenis bent u welkom in de Westerkerk.

29 september 1965


