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Verdrietig door groot verlies en dankbaar voor wat hij mocht geven, 
moeten we jullie meedelen dat mijn lieve man, onze vader, opa en opi

Willem Peter Koelewijn

na een heel kort ziekbed is overleden. Hij is op dinsdag 28 januari, 
op 78-jarige leeftijd, Thuisgekomen bij zijn Hemelse Vader.

“Al ga ik door een donker dal, ik ben niet bang want U bent bij mij.”

	 Marry Koelewijn-Ruizendaal
	
	 Liesbeth en Roelof Mulder-Koelewijn
		  Carole en Elco, Lauren, Noor 
		  Esther en Jan Pieter, Lieke, Lucas
		  Arnoud en Merel
		  Jeroen en Sarah-Lotte
	
	 Frank en Linda Koelewijn-Deuzeman
		  Niels en Esmee
		  David en Jolien

Vivaldiweg 26
3752 HB Spakenburg

Willem is thuis opgebaard.

De dankdienst voor zijn leven, waarvoor wij u van harte uitnodigen, zal worden 
gehouden op zaterdag 1 februari 2025 om 10.00 uur in de Maranathakerk, Prinses 
Margrietstraat 20 te Spakenburg. Deze dienst is ook live mee te beleven via  
www.bijwonenbegrafenis.nl

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats 
Memento Mori, Bikkersweg 3 te Bunschoten.

Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot condoleren van 9.00 tot 9.45 uur.

Na de begrafenis ontmoeten wij u graag in bovengenoemde kerk.


