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 Jezus zei: “Ik ben de opstanding en het leven. 
 Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft.”

 Johannes 11: 25

Met verdriet delen wij u mee dat onze lieve (schoon)zus, tante en speciale 
‘oma’ is overleden. In haar laatste periode had zij meer zorg nodig, iets wat zij 
gedurende haar leven altijd met veel liefde aan ons heeft gegeven. We zullen 
dat nooit vergeten en we zullen haar enorm missen.

Alie Nagel - Koops
Sinds 7 november 2013 weduwe van Driek Nagel

* 12 februari 1947                     † 5 januari 2025

 Lieve (schoon)zus van:
 Gijs † & Hanny Koops, Eef & Jan Hopman,
 Conny † & Roel † de Vries, Janny & Theo Janmaat

 En lieve, onvergetelijke, betrokken en zorgzame tante 
 en ‘oma Alie’ van haar neven, nichten en hun kinderen.

Schansplein 8
3751 BS Spakenburg

Alie is opgebaard in de Rouwkamer van Begrafenisverzorging Van Asselt, 
Koningin Wilhelminastraat 32C te Spakenburg. Bezoek aldaar is welkom op 
woensdagavond 8 januari van 19.00 tot 20.00 uur.

De afscheidsdienst wordt gehouden op donderdag 9 januari om 14.00 uur 
in de Maranathakerk, Prinses Margrietstraat 20 te Spakenburg en zal geleid 
worden door ds. W. van Dijk. Ook is deze dienst online te volgen of terug te 
kijken via www.bijwonenbegrafenis.nl
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats 
Memento Mori, Bikkersweg 3 te Bunschoten.

Voorafgaand aan de dienst is er van 13.15 tot 13.45 uur gelegenheid tot 
condoleren en na de begrafenis is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in 
bovengenoemde kerk.

Haar handen werkten met liefde en kracht,
Haar hart gaf warmte, dag en nacht.

Nu mag ze rusten, veilig en vrij,
In Gods armen, voor eeuwig nabij. 


