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Tijdens het binnendragen luisteren we naar orgelspel: 
‘Vaste Rots van mijn behoud’

 Vaste rots van mijn behoud,
 als de zonde mij benauwt,
 laat mij steunen op uw trouw,
 laat mij rusten in uw schaûw,
 waar het bloed door U gestort,
 mij de bron des levens wordt.

 Jezus, niet mijn eigen kracht,
 niet het werk door mij volbracht,
 niet het offer, dat ik breng,
 niet de tranen, die ik pleng,
 schoon ik ganse nachten ween,
 kunnen redden, Gij alleen.

 Zie, ik breng voor mijn behoud
 U geen wierook, mirr’ of goud;
 moede kom ik, arm en naakt,
 tot de God, die zalig maakt,
 die de arme kleedt en voedt,
 die de zondaar leven doet.

 Eenmaal als de stonde slaat,
 dat dit lichaam sterven gaat,
 als mijn ziel uit de aardse woon
 opklimt tot des rechters troon, —
 Rots der eeuwen, in Uw schoot
 berg mijn ziele voor de dood.

Votum



Zingen: Psalm 121: 1 en 2

 ‘k Sla d’ ogen naar ‘t gebergte heen,
   vanwaar ik dag en nacht
   des Hoogsten bijstand wacht.
   Mijn hulp is van den HEER’ alleen,
   Die hemel, zee en aarde
   eerst schiep en sinds bewaarde.

 Hij is al treft u ‘t felst verdriet,
 uw Wachter, Die uw voet
 voor wankelen behoedt.
 Hij, Isrels Wachter, sluimert niet;
 geen kwaad zal u genaken:
 de HEER’ zal u bewaken.

Gebed

Woorden ter nagedachtenis uit de familie

Zingen: Psalm 39: 3 en 5

 “O HEER’, ontdek mijn levenseind aan mij,
   mijn dagen zijn bij U geteld.
   Ai, leer mij hoe vergankelijk ik zij,
   een handbreed is mijn tijd gesteld,
   ja, die is niets, want schoon de mens zich vleit,
   De sterkst’ is enkel ijdelheid.”

 Nu dan, o HEER’, wat is ‘t, dat ik verwacht?
   Mijn hope staat op U alleen!
   Verlos mij, door Uw onweerstaanb’re kracht,
   van al mijn ongerechtigheên,
   en stel mij niet, getrouwe Toeverlaat,
   den dwazen sterv’ling tot een smaad.



Schriftlezing: Psalm 138

Dankzegging voor verlossing

1 Een psalm van David.

Ik zal U loven met heel mijn hart,
in de tegenwoordigheid van de goden zal ik voor U psalmen zingen.
2 Ik zal mij neerbuigen naar Uw heilig paleis
en Uw Naam loven,
om Uw goedertierenheid en om Uw trouw,
want om heel Uw Naam hebt U Uw belofte groot gemaakt.
3 Op de dag dat ik riep, hebt U mij verhoord;
U hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel.

4 Alle koningen van de aarde zullen U loven, HEERE,
wanneer zij de woorden uit Uw mond gehoord hebben.
5 Zij zullen zingen van de wegen van de HEERE,
want de heerlijkheid van de HEERE is groot.
6 Want de HEERE is verheven;
toch ziet Hij om naar de nederige,
maar de hoogmoedige kent Hij van verre.

7 Als ik midden in de benauwdheid verkeer, maakt U mij levend;
U strekt Uw hand uit tegen de toorn van mijn vijanden,
Uw rechterhand verlost mij.
8 De HEERE zal Zijn werk voor mij voltooien;
Uw goedertierenheid, HEERE, is voor eeuwig;
laat de werken van Uw handen niet los.

Zingen: Psalm 56: 4, 5 en 6

   Gij weet, o God, hoe ‘k zwerven moet op aard’,
   mijn tranen hebt G’ in Uwe fles vergaard.
   Is hun getal niet in Uw boek bewaard,
   niet op Uw rol geschreven?
   Gewis, dan zal mijn wreev’le vijand beven,
   en als ik roep, straks rugwaarts zijn gedreven.
   Dit weet ik vast: God zal mij nooit begeven,
   niets maakt mijn ziel vervaard.



 Ik roem in God, ik prijs ‘t onfeilbaar woord;
   ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord.
   ‘k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord,
   wat sterv’ling zou mij schenden?
   Ik heb beloofd, wanneer G’ in mijn ellenden
   mij bijstand boodt en ‘t onheil af zoudt wenden,
   tot U, o God, mijn lofzang op te zenden,
   door ijver aangespoord.

   Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood,
   Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot’,
   Gij zijt voor mij een schild in allen nood,
   Gij hebt mijn smart verdreven,
   Uw dierb’re gunst is m’ altoos bijgebleven.
   ‘k Zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven:
   zo word’ door mij Zijn Naam altoos verheven,
   zo word’ Zijn lof vergroot.

Meditatie - tekst: Psalm 138: 8

De HEERE zal Zijn werk voor mij voltooien;
Uw goedertierenheid, HEERE, is voor eeuwig;
laat de werken van Uw handen niet los.

Zingen: Psalm 42: 1, 3 en 7

  ‘t Hijgend hert, der jacht ontkomen,
 schreeuwt niet sterker naar ‘t genot
 van de frisse waterstromen,
 dan mijn ziel verlangt naar God.
 Ja, mijn ziel dorst naar den HEER;
 God des levens, ach, wanneer
 zal ik naad’ren voor Uw ogen,
 in Uw huis Uw naam verhogen?



 O mijn ziel, wat buigt g’ u neder,
 waartoe zijt g’ in mij ontrust?
 Voed het oud vertrouwen weder,
 zoek in ‘s Hoogsten lof uw lust,
 want Gods goedheid zal uw druk
 eens verwiss’len in geluk.
 Hoop op God, sla ‘t oog naar boven,
 want ik zal Zijn Naam nog loven.

  O mijn ziel, wat buigt g’ u neder?
  waartoe zijt g’ in mij ontrust?
   Voed het oud vertrouwen weder,
   zoek in ‘s Hoogsten lof uw lust!
   Menigwerf heeft Hij uw druk
   doen verand’ren in geluk.
   Hoop op Hem, sla ‘t oog naar boven.
   Ik zal God, mijn God, nog loven!

Gebed

Zingen: Psalm 43: 3 en 4

 Zend, HEER’, Uw licht en waarheid neder,
 en breng mij, door dien glans geleid,
 tot Uw gewijde tente weder,
 dan klimt mijn bange ziel gereder
 ten berge van Uw heiligheid,
 waar mij Uw gunst verbeidt.

 Dan ga ik op tot Gods altaren,
 tot God, mijn God, de bron van vreugd;
 dan zal ik juichend stem en snaren
 ten roem van Zijne goedheid paren,
 die na kortstondig ongeneugt’
 mij eindeloos verheugt.



.

Dankwoord namens de familie

Zegen

Tijdens het uitdragen luisteren we naar orgelspel: ‘Blijf bij mij, Heer’

 Blijf bij mij, Heer’, want d’ avond is nabij.
 De dag verduistert, Heere, blijf bij mij!
 Als and’re hulp m’ ontbreekt, geluk m’ ontvliedt,
 der hulpelozen hulp, verlaat mij niet!

 Weldra verloopt des levens kort getij,
 vreugde verdoft, de glorie gaat voorbij.
 Alles verzinkt, waar ik mij henen keer:
 Gij houdt Uw trouwe, o blijf bij mij, Heer’!

 ‘k Heb U altijd van node, dag en nacht,
 slechts Uw genâ verwint des bozen macht.
 Wie kan als Gij mijn gids en sterkte zijn?
 Blijf bij mij, Heer’, in nacht en zonneschijn!

 Geen vijand vrees ik, als Gij bij mij zijt,
 tranen en leed zijn zonder bitterheid.
 Waar is, o dood, uw schrik, graf, waar uw eer?
 Meer dan verwinnaar blijf ik in de Heer’.

 Houd hoog Uw kruis voor mijn verdonk’rend oog,
 Licht in den schemer, leid mij naar omhoog!
 De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij:
 in dood en leven, Heer’, blijf mij nabij!


