
Jezus zei: “Ik ben de opstanding en het leven. 
Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft.”

Johannes 11: 25

Liturgie
voor de afscheidsdienst voorafgaand 

aan de begrafenis van

Alie Nagel - Koops
Sinds 7 november 2013 weduwe van Driek Nagel

* 12 februari 1947                     † 5 januari 2025

op donderdag 9 januari om 14.00 uur 
in de Maranathakerk te Spakenburg.

Voorganger: ds. W. van Dijk
Pianist: Henri Schipper



Tijdens het binnendragen luisteren we naar pianospel: 
‘Veilig in Jezus’ armen’

 Veilig in Jezus’ armen
 veilig aan Jezus’ hart; 
 dáár in zijn teer erbarmen,
 dáár rust mijn ziel van smart. 
 Hoor, ’t is het lied der eng’len, 
 zingend van liefd’ en vreê, 
 ruisend uit ’s hemels zalen, 
 over de glazen zee.  
 Veilig in Jezus’ armen, 
 veilig aan Jezus’ hart; 
 dáár in zijn teer erbarmen, 
 dáár rust mijn ziel van smart. 

Woord van welkom

Zingen: ‘Een toekomst vol van Hoop’ (Sela)

 In de nacht van strijd en zorgen 
 kijken wij naar U omhoog,
 biddend om een nieuwe morgen, 
 om een toekomst vol van hoop.  
 
 Ook al zijn er duizend vragen,    
 al begrijpen wij U niet,             
 U blijft ons met liefde dragen, 
 U die alles overziet.   
 
 Refrein:
 U geeft een toekomst vol van hoop; 
 dat heeft U aan ons beloofd.                       
 Niemand anders, U alleen, 
 leidt ons door dit leven heen. 

 U heeft ons geluk voor ogen. 
 Jezus heeft het ons gebracht. 
 Mens, als wij, voor ons gebroken
 in de allerzwartste nacht. (Refrein)



 U bent God, de Allerhoogste,
 God van onbegrensde macht.
 Wij geloven en wij hopen
 op het einde van de nacht.

 Refrein:
 U geeft een toekomst vol van hoop; 
 dat heeft U aan ons beloofd.                       
 Niemand anders, U alleen, 
 leidt ons door dit leven heen.

Votum: We belijden onze afhankelijkheid van de Here.

Zingen: Opwekking 733

 De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
 mijn dag begint met een lied voor U.
 Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
 laat mij nog zingen als de avond valt.

 Refrein:
 Loof de Heer, o mijn ziel.
 O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
 Met meer passie dan ooit;
 o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

 Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
 Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
 Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
 tienduizend redenen tot dankbaarheid. (Refrein)

 En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
 mijn adem stokt en mijn einde komt,
	 zal	toch	mijn	ziel	Uw	loflied	blijven	zingen;
 tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. (Refrein)

 Verheerlijk zijn heilige Naam. 
 Verheerlijk zijn heilige Naam.



.

Gebed om kracht en troost

Woord door familie

Zingen: Opwekking 461

 Mijn Jezus, mijn Redder;
 Heer, er is niemand als U.
 Laat elk moment,
 al wat ik denk,
 vol zijn van uw liefde, Heer.

 Mijn Schuilplaats, mijn Trooster,
 veilige toren van kracht;
 adem en stem,
 al wat ik ben,
 brengen U voortdurend eer.

 Juich voor de Heer,
 heel de aarde wees blij.
 Zing van de Koning
 en zijn heerschappij.
 Bergen aanbidden, de zee juicht mee
 bij het horen van uw Naam.
 U wil ik prijzen voor dat wat U schiep;
 mijn leven lang loven,
 want U heb ik lief.
 Niets is zo goed als een leven
 heel dicht bij U.

Schriftlezing: Psalm 23

1 Een psalm van David.
De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.
2 Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,



3 Hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.
4 Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want U bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.
5 U nodigt mij aan tafel
voor het oog van de vijand,
U zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
6 Geluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,
ik verblijf in het huis van de HEER
tot in lengte van dagen.

Overdenking

Zingen: Gezang 14: 1, 2 en 3

 De Heer is mijn Herder!
 ‘k Heb al wat mij lust;
 Hij zal mij geleiden
 naar grazige weiden.
 Hij voert mij al zachtkens
 aan waat’ren der rust.

 De Heer is mijn Herder!
 Hij waakt voor mijn ziel,
 Hij brengt mij op wegen
 van goedheid en zegen,
 Hij schraagt me als ik wankel,
 Hij draagt me als ik viel.



 De Heer is mijn Herder!
 Al dreigt ook het graf,
 geen kwaad zal ik vrezen,
 Gij zult bij mij wezen;
 o Heer, mij vertroosten
 uw stok en uw staf!

Dankgebed

Zingen: Opwekking 818

 Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus.
 Eenmaal heelt U iedere wond,
 heel de oude wereld verdwijnt;
 de pijn voorbij.

 Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus.
 Eenmaal zal het duidelijk zijn,
 alle zorg en wanhoop verdwijnt;
 de angst voorbij.

 Refrein:
 Op die dag, in de hemel,
 wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn,
 dan zijn wij bij Jezus
 en klinkt het overwinningslied.

 Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,
 kan genade heerlijker zijn?
 En U maakt ons anders en nieuw,
 op die dag.

 Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus.
 Eenmaal is het vechten voorbij,
 dan zien we uw macht en uw pracht,
 op die dag. (Refrein)



 Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,
 kan genade heerlijker zijn?
 En U maakt ons anders en nieuw.
 Ja, U maakt ons anders en nieuw.
 U maakt ons anders en nieuw
 op die dag.

 Refrein:
 Op die dag, in de hemel,
 wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn,
 dan zijn wij bij Jezus
 en klinkt het overwinningslied.

 En klinkt het overwinningslied.

Zegen

Bij het uitdragen zingen: ‘Lichtstad met uw paarlen poorten’

 Lichtstad met uw paar’len poorten, 
 wond’re stad, zo hoog gebouwd, 
 nimmer heeft men op deze aarde 
 ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
 
 Refrein: 
 Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
 luist’ren naar zijn liefdesstem, 
 daar geen rouw meer en geen tranen 
 in het nieuw Jeruzalem. 

 Heilig oord vol licht en glorie, 
 waar de boom des levens bloeit 
 en de stroom van levend water 
 door de gouden Godsstad vloeit. (Refrein)

 Schoon tehuis voor moede pelgrims,
 komend uit de zandwoestijn,
 waar zij rusten van hun werken
 bij de springende fontein. (Refrein)



 Wat een vreugde zal dat wezen, 
 straks vereend te zijn met Hem 
 in de stad met paar’len poorten 
 in het nieuw Jeruzalem.

 Refrein: 
 Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
 luist’ren naar zijn liefdesstem, 
 daar geen rouw meer en geen tranen 
 in het nieuw Jeruzalem.

Op de begraafplaats:

Lezen we woorden van troost uit: 1 Tessalonicenzen 4: 13-14

13 Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over 
degenen die u ontvallen zijn, zodat u niet hoeft te treuren, zoals anderen, 
die geen hoop hebben. 14 Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en 
is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden bij 
zich zal halen, samen met Jezus zelf.

Graflegging

Zegenbede van St. Patrick

De Heer zij voor je, om je de juiste weg te wijzen.
De Heer zij naast je, om je in de armen te sluiten en om je te 
beschermen tegen gevaar.
De Heer zij onder je om je op te vangen wanneer je dreigt te vallen.
De Heer zij in je om je te troosten als je verdriet hebt.
Hij omgeve je als een beschermende muur, wanneer anderen over
je heen vallen.
De Heer zij boven je om je te zegenen.
Zo zegene je God vandaag, morgen en in der eeuwigheid.
Amen.


