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1958 - 2025



Veilig in Jezus’ armen.

Tot ons grote verdriet is, na een strijd die hij niet kon winnen, rustig 
ingeslapen onze lieve broer en oom

Adriaan Schotsman
Eemnes, 15 september 1958                                   Bunschoten, 22 februari 2025

“Het is niet anders.” waren de woorden die hij zei 
toen de dokter hem vertelde dat het over was.

 Tonnie Schotsman

 Marianna Nagel - Schotsman

 Ada Malestein - Schotsman

 Neven en nichten
 
In liefde gedenken wij:

Pa en ma Schotsman - Scherpenzeel

Teus en Mar Schotsman - van Wilsum

Ria en Toon Rokenbrand - Schotsman

Jan Nagel

Harm Malestein

Wij zijn de medewerkers en vrijwilligers van Zorg- en Wooncentrum De Haven te 
Bunschoten, en in het bijzonder van afdeling Het Spui, enorm dankbaar voor alle 

liefde, zorg en aandacht die zij Adriaan, en ons als familie, hebben gegeven.

Correspondentieadres:
M. Nagel - Schotsman
Scholekster 23
3752 NS Bunschoten

Adriaan is opgebaard bij zijn zus Marianna, Scholekster 23 te Bunschoten. 
Daar is dagelijks gelegenheid voor bezoek van 19.00 tot 21.00 uur.

De dankdienst voor zijn leven, waarvoor wij u van harte uitnodigen, zal 
worden gehouden D.V. donderdag 27 februari om 10.30 uur in de Grote 
Kerk, Kerkstraat 16 te Eemnes. Deze dienst is ook te volgen via
www.bijwonenbegrafenis.nl
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats, 
Laarderweg 97 te Eemnes. 

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren en elkaar te ontmoeten in 
kerkelijk centrum ‘De Wel’, Rutgers van Rozenburglaan 1 te Eemnes.


