
Vertrouw met je hele hart op de Heer,
en vertrouw niet op je eigen wijsheid.

Overleg al je plannen met Hem.
Dan zal Hij je leven leiden.

Spreuken 3: 5 en 6

Liturgie
voor de dankdienst 
voor het leven van

Henry Heinen
* 31 mei 1986        † 1 februari 2025

op vrijdag 7 februari 2025 om 19.30 uur 
in de Westerkerk te Spakenburg.

	 Woord: 	Klaas van Twillert
	 Worship:	Helene van Twillert (Zang)
		 Robert van Twillert (Gitaar)
		 Gert van den Heuvel (Piano)

♥



Bij het binnendragen van Henry: “Take Courage” (“Wees moedig”)
van Bethel Music, Kristene DiMarco

	 1 Slow Down take time, breath in He said
	 Doe rustig aan, neem de tijd, adem in, zei Hij
	 He’ll reveal what’s to come
	 Hij zal onthullen wat komen gaat

	 2 The thoughts in his mind, always higher than mine
	 Zijn plannen staan boven die van mij 
	 He’ll reveal all to come
	 Hij zal alles onthullen wat komen gaat

	 Chorus:
	 Take courage my heart, stay steadfast my soul
	 Wees moedig mijn hart, blijf standvastig, mijn ziel
	 He’s in the waiting, He’s in the waiting
	 Hij wacht, Hij wacht
	 Hold onto your hope, as Your triumph unfolds
	 Houd vast aan je hoop, terwijl Gods zegen ontvouwt
	 He’s never failing, He’s never failing
	 Hij faalt nooit, Hij faalt nooit

	 3 Sing praise my soul, find strength in joy
	 Zing lof, mijn ziel, vind kracht in vreugde
	 Let His words lead you on
	 Laat Zijn woorden je leiden
	
	 4 Do not forget, His great faithfulness
	 Twijfel niet aan, Gods grote trouw
	 He’ll finish all he’s begun
	 Hij voltooid alles wat Zijn hand begon (Chorus)
	
	 Bridge:
	 (And) You who hold the stars
	 U die de sterren vasthoudt
	 Who call them each by name
	 Die ieder bij zijn naam noemt
	 Will surely keep your promise to me
	 Zult zeker Uw belofte aan mij houden
	 That I will rise in your victory
	 Dat ik zal opstaan in Uw overwinning (Chorus)



Welkom en gebed (Klaas van Twillert)

Lied: “I thank God” (“Ik dank God”) van Maverick City

	 1 Wandering into the night
	 Dwalend in de nacht
	 Wanting a place to hide
	 Op zoek naar een plek om te schuilen
	 This weary soul, this bag of bones
	 Deze vermoeide ziel, dit omhulsel van botten
	 And I tried with all my might
	 En ik probeerde met alle macht
	 But I just can’t win this fight
	 Maar ik kan deze strijd niet winnen
	 I’m slowly drifting, oh a vagabond
	 Ik drijf langzaam weg, oh een zwerver
	 And just when I ran out of road
	 En net toen ik geen weg meer zag
	 I met a man I didn’t know
	 Ontmoette ik een man die ik niet kende
	 And he told me
	 En hij vertelde me
	 That I was not alone, oh oh
	 Dat ik niet alleen was, oh oh
	
	 Chorus:
	 He picked me up
	 Hij raapte me op
	 He turned me around
	 Hij draaide me om
	 He placed my feet on solid ground
	 Hij zette mijn voeten op vaste grond
	 I thank the Master
	 Ik dank de Meester
	 I thank the Savior
	 Ik dank de Redder
	 Because He healed my heart
	 Want Hij genas mijn hart
	 He changed my name
	 Hij veranderde mijn naam



	 Forever free, I’m not the same
	 Voor altijd vrij, ik ben niet meer hetzelfde
	 I thank the Master
	 Ik dank de Meester
	 I thank the Savior
	 Ik dank de Redder
	 I thank God
	 Ik dank God

	 2 I cannot deny what I’ve seen
	 Ik kan niet ontkennen wat ik heb gezien
	 Got no choice but to believe
	 Ik heb geen keus dan te geloven
	 My doubts are burning, ooo
	 Mijn twijfels vervliegen, ooo
	 Like ashes in the wind
	 Als as in de wind
	 So, so long to my old friends
	 Dus, vaarwel oude vrienden
	 Burden and bitterness
	 Last en bitterheid
	 You can just keep it moving
	 Jullie kunnen gewoon verder gaan
	 No, no you ain’t welcome here, woah oh-oh
	 Nee, nee, jullie zijn hier niet welkom
	 From now ‘til I walk
	 Vanaf nu tot ik loop
	 The streets of gold
	 In de gouden straten
	 I’ll sing of how You saved my soul
	 Zal ik zingen van hoe U mijn ziel redde
	 This wayward son
	 Deze verloren zoon
	 Has found his way back home
	 Heeft zijn weg naar huis gevonden
	
	



	 Chorus:
	 He picked me up
	 Hij raapte me op
	 He turned me around
	 Hij draaide me om
	 He placed my feet on solid ground
	 Hij zette mijn voeten op vaste grond
	 I thank the Master
	 Ik dank de Meester
	 I thank the Savior
	 Ik dank de Redder
	 Because He healed my heart
	 Want Hij genas mijn hart
	 He changed my name
	 Hij veranderde mijn naam
	 Forever free, I’m not the same
	 Voor altijd vrij, ik ben niet meer hetzelfde
	 I thank the Master
	 Ik dank de Meester
	 I thank the Savior
	 Ik dank de Redder
	 I thank God
	 Ik dank God
	
	 Bridge:
	 Cause hell lost another one
	 De hel heeft mij niet gevangen
	 I am free, I am free, oh I am free
	 Ik ben vrij, ik ben vrij, ik ben vrij
	 Hell lost another one
	 De hel heeft mij niet gevangen
	 I am free, I am free, oh I am free
	 Ik ben vrij, ik ben vrij, ik ben vrij
	 Hell lost another one
	 De hel heeft mij niet gevangen
	 I am free, I am free, oh I am free
	 Ik ben vrij, ik ben vrij, ik ben vrij (Chorus)



.

Bijdrage van Lisa Heinen

Bijdrage van Alice Versteeg

Lied: “De naam van Jezus” (Opwekking 867)

	 1 In geloof spreek ik de naam van Jezus
	 over ieder hart en elk verstand
	 In zijn aanwezigheid vinden wij vrede
	 Ik spreek Jezus
	
	 2 In geloof spreek ik de naam van Jezus
	 tot iedere verslaving breken zal.
	 In Hem is er hoop en echte vrijheid.
	 Ik spreek Jezus

	 Chorus:
	 Uw naam geeft leven
	 Uw naam geneest ons
	 is vol van kracht.
	 breekt alle banden,
	 brandt in het duister,
	 schijnt in de nacht.
	
	 3 In geloof spreek ik de naam de van Jezus
	 over alle onrust, alle angst.
	 Vrijheid voor wie worstelt met depressie.
	 Ik spreek Jezus. (Chorus)
	
	 Bridge (2x):
	 Roep Jezus van de daken,
	 Jezus overal
	 Jezus in het duister, dat de vijand buigen zal.
	 Over mijn familie
	 spreek ik de grote naam: Jezus (Chorus)



	 Uw naam geeft leven
	 Uw naam geneest ons
	 is vol van kracht.
	 breekt alle banden,
	 brandt in het duister,
	 schijnt in de nacht.

	 Outro:
	 In geloof spreek ik de naam van Jezus
	 over ieder hart en elk verstand.
	 In zijn aanwezigheid vinden wij vrede.
	 Ik spreek Jezus.

Bijdrage van Laurens van Diermen

Lied: “Jezus, Overwinnaar” (Opwekking 832)

	 1 Waar U verschijnt, wordt alles nieuw
	 Want U bevrijdt en geeft leven
	 Elke storm verstilt door de klank van Uw stem
	 Alles buigt voor Koning Jezus
	
	 2 U bent de held die voor ons strijdt
	 U baant de weg van overwinning
	 Elke vijand vlucht ieder bolwerk valt neer
	 Naam boven alle namen, hoogste Heer

	 Chorus:
	 Voor eeuwig is Uw heerschappij
	 Uw troon staat onwankelbaar
	 Ongeëvenaarde kracht
	 Ligt in Uw grote Naam
	 Jezus, overwinnaar
	
	 3 De duisternis licht op door U
	 De duivel is door U verslagen
	 Dood waar is je macht
	 Waar is je prikkel gebleven?
	 Jezus leeft en ik zal leven!



	 4 De schepping knielt in diepst ontzag
	 De hemel juicht voor onze Koning
	 En de machten van de hel weten Wie er regeert:
	 Naam boven alle namen, hoogste Heer

	 Chorus (2x):
	 Voor eeuwig is Uw heerschappij
	 Uw troon staat onwankelbaar
	 Ongeëvenaarde kracht
	 Ligt in Uw grote Naam
	 Jezus, overwinnaar
	
	 Bridge:
	 Naam boven alle namen
	 Naam boven alle namen
	 Naam boven alle namen
	 Naam boven alle namen 

	 (Chorus, 1x)
	
	 Ongeëvenaarde kracht
	 Ligt in Uw grote Naam
	 Jezus, overwinnaar
	 Jezus, overwinnaar
	 Jezus, overwinnaar
	

Bijbellezing en preek (Klaas van Twillert)

Hebreeën 12: 1-2 (NBV) 
Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook 
wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van 
ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. 
Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en 
voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in 
het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het 
kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon 
van God.

Preek (Thema: Het laatste fluitsignaal) 



Lied: “Hier is mijn hart, Heer” (Opwekking 802)

	 Refrein (2x):
	 Hier is mijn hart, Heer. Hier is mijn hart, Heer.
	 Spreek uw waarheid, binnen in mij.

	 1 Ik ben van U. Ik ben aanvaard.
	 Ik ben geliefd en puur gemaakt.
	 Ik leef opnieuw. Ik adem in.
	 Ik vind herstel, een nieuw begin.

	 Bridge 1:
	 U bent sterk. U behoudt.
	 U vergeeft. U bent trouw.
	 U bent licht. Schijn in mij.
	 U die leeft, leef in mij.

	 (Refrein, 1x)

	 Bridge 2:
	 U bent meer dan genoeg.
	 U bent hier. U bent goed.
	 U bent hoop. U die redt, 
	 U bent al wat ik heb. 

	 (Refrein, 1x)
	
	 Hier is mijn leven, Hier is mijn leven
	 Spreek uw waarheid, binnen in mij.
	 Spreek uw waarheid, binnen in mij.
	

Bijdrage van Maria Horden

Gebed en zegen (Klaas van Twillert)



Lied: “Wij zien Jezus” (Opwekking 883)

	 Het leven kan soms kwetsbaar en onzeker zijn,
	 Het voelt onveilig en verwarrend.
	 Het leven kan soms koud en heel oneerlijk zijn,
	 Maar wij zien Jezus.

	 De wereld kan soms kil en onbetrouwbaar zijn;
	 De schoonheid mengt zich met de chaos.
	 De wereld kan soms hard en onbewogen zijn,
	 Maar wij zien Jezus.

	 Refrein:
	 Wij zien Jezus, ook al is het leven rauw.
	 Wij zien Jezus, ook al is er veel onzeker.
	 Wij zien Jezus dwars door lijden heen,
	 Door onmacht en door pijn.
	 Want wij richten ons oog alleen op Hem, alleen op Jezus!

	 Geluk kan zo betrekkelijk en ongrijpbaar zijn,
	 Het glipt als zand door onze vingers.
	 Een uitkomst die in strijd is met de maakbaarheid,
	 Maar wij zien Jezus. 

	 (Refrein)
	
	 Want met de ogen van ons hart, alleen op Hem gericht,
	 Komt er hemels perspectief!
	 Dus we richten ons geloof op de hoop die Jezus is.
	 We willen kijken met de ogen van zijn hart
	 En zien wat Jezus ziet!
	 En zien wat Jezus ziet! 

	 (Refrein)

Dankwoord door Laurens van Diermen



Bij het uitdragen van Henry: “Fear is not my future”
(“Angst is niet mijn toekomst”) van Brandon Lake

	 1 Let Him turn it in your favor
	 Laat Hem het in jouw voordeel keren 
	 Watch Him work it for your good
	 Zie wat Hij doet voor jouw bestwil
	 He’s not done with what He’s started
	 Hij is nog niet klaar met wat Hij begon
	 He’s not done until it’s good
	 Hij is niet klaar tot het goed is 
	 So let Him turn it in your favor
	 Dus laat het Hem in jouw voordeel keren 
	 Watch Him work it for your good
	 Zie wat Hij doet voor jouw bestwil
	 He’s not done with what He’s started
	 Hij is nog niet klaar met wat Hij begon 
	 He’s not done until it’s good
	 Hij is niet klaar tot het goed is
	
	 Chorus 1:
	 Hello Peace, hello Joy
	 Hallo Vrede, hallo Vreugde
	 Hello Love, hello Strength
	 Hallo Liefde, hallo Kracht
	 Hello Hope, it’s a new horizon
	 Hallo Hoop, het is een nieuwe horizon
	
	 2 If you’re ready for a breakthrough
	 Als je klaar bent voor een doorbraak 
	 Just open up and just receive
	 Open dan je hart en ontvang 
	 Cause what He’s pouring out is nothing
	 Want wat Hij uitstort is iets 
	 You’ve ever seen
	 Wat je nog nooit hebt gezien 

	 (Chorus 1)	



	 Bridge 1 (2x):
	 Fear is not my future
	 Angst is niet mijn toekomst 
	 You are, You are
	 U bent dat, U bent dat 
	 Sickness is not my story
	 Ziekte is niet mijn verhaal
	 You are, You are
	 U bent dat, U bent dat 
	 Heartbreak’s not my home
	 Hartzeer is niet mijn thuis
	 You are, You are
	 U bent dat, U bent dat 
	 Death is not the end
	 De dood is niet het einde 
	 You are, You are
	 U bent dat, U bent dat 

	 Chorus 2 (2x):
	 Hello Peace, hello Joy
	 Hallo Vrede, hallo Vreugde
	 Hello Love, hello Strength
	 Hallo Liefde, hallo Kracht
	 Hello Hope, it’s a new horizon
	 Hallo Hoop, het is een nieuwe horizon 

	 (Bridge 1, 1x)

	 Bridge 2:
	 Goodbye fear, goodbye guilt, goodbye shame, 
	 Dag angst, dag schuld, dag schaamte, 
	 goodbye pain, goodbye grave, it’s a new horizon
	 dag pijn, dag graf, het is een nieuwe horizon

	 Let the Light in, let the Light on in
	 Laat het Licht binnen, laat het Licht aan  
	 It’s a new horizon
	 Het is een nieuwe horizon
 


