
Als het lichaam en de geest niet meer willen
en het leven wordt lijden,

kan men dankbaar zijn
dat God mij komt bevrijden.

Liturgie
voor de dankdienst voor het leven van

Alie Vermeer - Duinkerken
Sinds 27 juni 2013 weduwe van Willem Vermeer

* 2 oktober 1938                             † 7 februari 2025

op vrijdag 14 februari om 10.30 uur 
in de Hervormde Kerk te Bunschoten.

Voorganger: ds. E.J. Terpstra 
Organist: Herman Gerrits



Tijdens het binnendragen luisteren we naar orgelspel: Psalm 42

Votum

Zingen: Psalm 42: 1, 2 en 3

 1. ‘t Hijgend hert, der jacht ontkomen,
    schreeuwt niet sterker naar ‘t genot
    van de frisse waterstromen,
    dan mijn ziel verlangt naar God.
    Ja, mijn ziel dorst naar den HEER’; 
    God des levens, ach, wanneer
    zal ik naad’ren voor Uw ogen,
    in Uw huis Uw Naam verhogen?

 2. ‘k Heb mijn tranen, onder ‘t klagen
 tot mijn spijze, dag en nacht,
 daar mij spotters durven vragen:
 “Waar is God, dien gij verwacht?”
 Mijn benauwde ziel versmelt,
 als zij zich voor ogen stelt,
 hoe ik onder stem en snaren
 feest hield met Gods blijde scharen.

 3. O mijn ziel, wat buigt g’ u neder,
 waartoe zijt g’ in mij ontrust?
 Voed het oud vertrouwen weder,
 zoek in ‘s Hoogsten lof uw lust,
 want Gods goedheid zal uw druk
 eens verwiss’len in geluk.
 Hoop op God, sla ‘t oog naar boven,
 want ik zal Zijn naam nog loven.

Gebed

Woorden ter nagedachtenis door de familie

Zingen: Tien geboden des Heeren: 9

 9. Och, of wij Uw geboôn volbrachten!
 Genâ, o hoogste Majesteit!
 Gun door ‘t geloof in Christus krachten,
 om die te doen uit dankbaarheid.



Schriftlezing: Mattheüs 11: 25-30

Het welbehagen van de Vader
25 In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik dank U, Vader, Heere van de 
hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen 
verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard.
26 Ja, Vader, want zo was het Uw welbehagen.
27 Alle dingen zijn Mij overgegeven door Mijn Vader; en niemand kent 
de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon, en hij 
aan wie de Zoon het wil openbaren.
28 Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust 
geven.
29 Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en 
nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel;
30 want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

Zingen: Lied 53: 1, 2 en 6 Johannes de Heer

 1. Ga niet alleen door ‘t leven, Die last is u te zwaar.
 Laat Eén u sterkte geven, Ga tot uw Middelaar!
 Daar is zoveel te klagen, Daar is zoveel geween,
 en zoveel leed te dragen, Ga niet alleen!
 En zoveel leed te dragen, Ga niet alleen!
 
 2. Ga niet alleen; uw Koning wil komen in uw hart.
 Ach geef het Hem ter woning; hoe stilt Hij dan uw smart!
 Wie kan er tranen drogen, als Jezus? Immers geen!
 Richt dan de treurend’ ogen, naar Jezus heen!
 Richt dan de treurend’ ogen, naar Jezus heen!

 6. En dan, als ‘t leed der aarde voor immer is gedaan;
 als in des hemels gaarde uw blijde voeten staan;
 dan ziet g’ in ‘t zalig Eden slechts zaal’gen om u heen.
 Dan prijst g’ in eeuwigheden uw Heer alleen!
 Dan prijst g’ in eeuwigheden uw Heer alleen!

Meditatie - tekst: Mattheus 11: 28

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust 
geven.



Zingen: Lied 267: 1, 2 en 3 Weerklank

 1. Neem mijn leven, laat het, Heer,
 toegewijd zijn aan uw eer.
 Maak mijn uren en mijn tijd
 tot uw lof en dienst bereid.

 2. Neem mijn handen, maak ze sterk,
 trouw en vaardig tot uw werk.
 Maak dat ik mijn voeten zet
 op de wegen van uw wet.

 3. Neem mijn stem, opdat mijn lied
 U, mijn Koning, hulde biedt.
 Maak, o Heer, mijn lippen rein,
 dat zij uw getuigen zijn.

Gebed

Dankwoord

Zingen: Lied 267: 5 en 6 Weerklank

 5. Neem mijn wil en maak hem vrij,
 dat hij U geheiligd zij.
 Maak mijn hart tot uwe troon,
 dat uw Heil’ge Geest er woon’.

 6. Neem ook mijne liefde, Heer,
 ‘k leg voor U haar schatten neer.
 Neem mijzelf en voor altijd
 ben ik aan U toegewijd.

Zegen

Tijdens het uitdragen luisteren we naar orgelspel: ‘Amazing Grace’


