Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft,
wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God.

Psalm 146: 5
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Bij het binnendragen luisteren we naar:
Liedboek Gezang 14 (“De Heer is mijn Herder”)

Welkom

Luisterlied:

De Heer is mijn Herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden

naar grazige weiden.

Hij voert mij al zachtkens
aan waat'ren der rust.

De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd!

'k zal immer verkeren

in 't huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde me altijd.

Opwekking 616 (“Houd mij dicht bij U”)

2x:

Houd mij dicht bij U.

Laat me nooit meer gaan.

Voor u leg ik mij leven neer.
Verlangend naar u vriendschap Heer.
U alleen begrijpt

Wat ik nodig heb.

U liefde die mij warmte geeft
Als U mij in uw armen neemt.
Leid mij naar u hart.

Breng mij terug naar u.

U bent mijn doel.

U bent mijn hartsverlangen.
U bent mijn doel.

Houd mij heel dicht bij U.



2x:

U bent mijn doel.

U bent mij hartsverlangen.
U bent mijn doel.

Houd mij heel dicht bij U.

Houd mij heel dicht bij U.

Gebed

Lezen: Zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus

Vraag 1: Wat is uw enige troost in leven en sterven?

Antwoord: Dat ik met lichaam en ziel, in leven en sterven, het eigendom
ben, niet van mijzelf, maar van mijn trouwe Heiland Jezus Christus.
Want Hij heeft met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen
betaald en mij uit alle macht van de duivel verlost.

Hij bewaart mij zo, dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar
van mijn hoofd kan vallen, ja zelfs zo, dat alles dienen moet tot mijn heil.

Daarom geeft Hij mij door zijn Heilige Geest ook zekerheid van het
eeuwige leven en maakt Hij mij van harte bereid om voortaan voor Hem
te leven.

Zingen: Psalm 27: 7

Zo ik niet had geloofd dat in dit leven

mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,

mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven?
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.

Maar door Gods trouw keert mijn vertrouwen weer;
in zwakheid wordt des HEREN kracht volbracht.
Betoon u sterk, houd moed, geloof en wacht.

Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de HEER!



Lezen: Psalm 146

1 Halleluja!

Loof de HEER, mijn ziel.

2 De HEER wil ik loven zolang ik leef,

mijn God bezingen zolang ik besta.

3 Vertrouw niet op mensen met macht,

op een sterveling, bij wie geen redding is.

4 Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde,
op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder.
5 Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft,
wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God,
6 die hemel en aarde heeft gemaakt,

de zee en alles wat daar leeft,

Hij die trouw is tot in eeuwigheid,

7 recht doet aan de verdrukten,

brood geeft aan de hongerigen.

De HEER bevrijdt de gevangenen,

8 de HEER opent de ogen van blinden,

de HEER richt de gebogenen op,

de HEER heeft de rechtvaardigen lief,

9 de HEER beschermt de vreemdelingen,
wezen en weduwen steunt Hij,

maar goddelozen richt Hij te gronde.

10 De HEER is koning tot in eeuwigheid,

je God, Sion, van geslacht op geslacht.
Halleluja!

Zingen: Psalm 146:1, 3 en 8

Ik wil zingen al mijn dagen:
Halleluja, prijs de HEER.

Psalm en lied, Hem opgedragen,
zal ik wijden aan zijn eer.

Juich, mijn ziel, in God verblijd,
heel uw aardse levenstijd.



Zalig hij die in dit leven

Jakobs God tot helper heeft,

hij die door de nood gedreven,
zich tot Hem om troost begeeft,
die zijn hoop in “t moeilijkst lot
vestigt op de HEER, zijn God.

‘t Is de HEER van alle heren
Sions Koning, groot in macht,
die voor eeuwig zal regeren
tot het laatste nageslacht.
Sion, zing uw God ter eer.
Halleluja, loof de HEER.

Overdenking

Zingen: Opwekking 642

Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader kom, ontmoet mij hier.

Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.

‘t Is een stroom van uw genade,
waar ‘k U steeds ontmoeten mag,.

Refrein:

Here Jezus, neem mijn leven,

ik leg alles voor U neer.

Leid mij steeds weer naar het water,
‘k wil U daar ontmoeten, Heer.

Kom ontvang een heel nieuw leven

kom en stap in de rivier.

Jezus roept je, Hij verwacht je

en Hij zegt: “Ontmoet mij hier.” (Refrein)

Leid mij steeds weer naar het water,
‘k wil U daar ontmoeten, Heer.



Bijdrage van kleinzoon Rick

Gedicht

Luisterlied: “Mama” - Il Divo

Gebed

Bij het uitdragen zingen we: “Lichtstad met uw paar’len poorten”

Lichtstad met uw paar’len poorten,
wond’re stad, zo hoog gebouwd,
nimmer heeft men op deze aarde
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

Refrein:

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist’ren naar zijn liefdesstem,

daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.

Heilig oord vol licht en glorie,

waar de boom des levens bloeit

en de stroom van levend water

door de gouden Godsstad vloeit. (Refrein)

Schoon tehuis voor moede pelgrims,
komend uit de zandwoestijn,

waar zij rusten van hun werken

bij de springende fontein. (Refrein)

Wat een vreugde zal dat wezen,
straks vereend te zijn met Hem
in de stad met paar’len poorten
in het nieuw Jeruzalem. (Refrein)






