
Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de grootste daarvan is de liefde.

1 Korintiërs 13 vers 13

Liturgie

voor de dankdienst
voor het leven van

Marritje Koelewijn - de Graaf
Sinds 24 november 1982 weduwe van Lambertus Koelewijn

* 10 november 1933            † 18 februari 2025

op maandag 24 februari 2025 om 13.30 uur 
in de Zuiderkerk te Bunschoten.

Voorganger: ds. G. Doorn
Organist: Dirk-Geert Korlaar
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Tijdens het binnendragen speelt achterkleindochter Noë het lied: 
“Lopen op het water”

Stil gebed

Bemoediging en Groet

De kleinkinderen steken kaarsen aan 
en nemen persoonlijk afscheid van hun oma

We zingen: Evangelische liedbundel 203

 Genade, zo oneindig groot,
 dat ik, die ‘t niet verdien
 het leven vond, want ik was dood
 en blind, maar nu kan ‘k zien.

 Genade, die mij heeft geleerd
 te vrezen voor het kwaad.
 Maar ook - als ik mij tot Hem keer
 dat God mij nooit verlaat.

 Want Jezus droeg mijn zondelast
 en tranen aan het kruis.
 Hij houdt mij door genade vast
 en brengt mij veilig thuis.

 Als ik daar in Zijn heerlijkheid
 mag stralen als de zon,
 dan prijs ik Hem in eeuwigheid  
 dat ik genade vond.

De achterkleinkinderen nemen afscheid van hun oma
en leggen de gedenksteen in de schaal bij de Paaskaars



We zingen: “Dwars door alle tranen heen” (van Sela)

 Hier op de grens van het bestaan
 laten we jou met tranen gaan.
 We zijn ontheemd, verdrietig en verward.

 Wij bidden: “houd ons overeind
 God geef Uw licht in deze tijd.”
 Niet meer compleet, er is een leegte in ons hart.

 ‘t Is geen vaarwel, maar een tot ziens.
 Toch overheerst nu het verdriet.
 Wij laten los, goede God, houdt U ons vast.
 
 Het missen blijft, het gaat niet weg.
 Dit is voortaan een lege plek.
 Wij moeten door, maar ‘t wordt niet meer hoe het was.

 In onze onmacht geef ons kracht.
 In ons verdriet geef ons troost.
 In onze leegte vult U ons hart.
 Dwars door de dood geeft U hoop.

 Het einde is een nieuw begin.
 De dood verliest, het leven wint.
 Het laatste woord is aan God, aan God alleen.

 In Jezus is de dood niet meer.
 Hij brak de ban, aan Hem de eer.
 Er is weer hoop, dwars door alle tranen heen.
 
 In onze onmacht geef ons kracht.
 In ons verdriet geef ons troost.
 In onze leegte vult U ons hart.
 Dwars door de dood geeft U hoop.
 Leven voor wie U gelooft.
 
 Er is weer hoop, dwars door alle tranen heen.



Tineke en Annelies spreken woorden van herinnering en dank

Gebed

We lezen: Matteüs 14: 22-33

22 Meteen daarna gelastte Hij de leerlingen in de boot te stappen en 
alvast vooruit te gaan naar de overkant. Hij zou ook komen nadat 
Hij de mensen had weggestuurd. 23 Toen Hij hen weggestuurd had, 
ging Hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel, en 
Hij was daar helemaal alleen. 24 De boot was intussen al vele stadiën 
van het vasteland verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, 
door de golven geteisterd. 25 Tegen het einde van de nacht kwam Hij 
naar hen toe, lopend over het water. 26 Toen de leerlingen Hem op 
het water zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: ‘Een geest!’ en 
schreeuwden het uit van angst. 27 Meteen sprak Jezus hen aan: ‘Houd 
moed! Ik ben het, wees niet bang!’ 28 Petrus antwoordde: ‘Heer, als U 
het bent, zeg me dan dat ik over het water naar U toe moet komen.’  
29 Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar 
Jezus toe. 30 Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. 
Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’ 31 Meteen 
strekte Jezus zijn hand uit, Hij greep hem vast en zei: ‘Kleingelovige, 
waarom heb je getwijfeld?’ 32 Toen ze in de boot stapten, ging de wind 
liggen. 33 De leerlingen wierpen zich voor Hem neer en zeiden: ‘U bent 
werkelijk Gods Zoon!’

We zingen: Evangelische liedbundel 186a: 1

  Leid mij Heer, o machtig Heiland,
  door dit leven aan uw hand.
  Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
  wees mijn Gids in ’t barre land.
  Gij, mijn sterkte, Gij mijn leider.
  vul mij met uw Geest steeds meer.
  Vul mij met uw Geest steeds meer.



Overdenking met als thema: “Lopen op het water”

We kijken naar een fotocollage en luisteren naar het lied: 
“You say” (van Lauren Daigle)

Dankgebed

We zingen: Opwekking 733

 De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
 mijn dag begint met een lied voor U.
 Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
 laat mij nog zingen als de avond valt.

 Refrein:
 Loof de Heer, o mijn ziel.
 O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
 Met meer passie dan ooit;
 o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

 Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
 Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
 Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
 tienduizend redenen tot dankbaarheid. (Refrein)

 En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
 mijn adem stokt en mijn einde komt,
	 zal	toch	mijn	ziel	Uw	loflied	blijven	zingen;
 tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. (Refrein 2x)

 Verheerlijk zijn heilige Naam. 
 Verheerlijk zijn heilige Naam. (Refrein 2x)

 Verheerlijk zijn heilige Naam. 
 Verheerlijk zijn heilige Naam.
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Zegen

Tijdens het uitdragen zingen we: Evangelische liedbundel 413

 Lichtstad met uw paar’len poorten, 
 wond’re stad, zo hoog gebouwd, 
 nimmer heeft men op deze aarde 
 ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
 
 Refrein: 
 Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
 luist’ren naar zijn liefdesstem, 
 daar geen rouw meer en geen tranen 
 in het nieuw Jeruzalem. 

 Heilig oord vol licht en glorie, 
 waar de boom des levens bloeit 
 en de stroom van levend water 
 door de gouden Godsstad vloeit. (Refrein)

 Schoon tehuis voor moede pelgrims,
 komend uit de zandwoestijn,
 waar zij rusten van hun werken
 bij de springende fontein. (Refrein)

 Wat een vreugde zal dat wezen, 
 straks vereend te zijn met Hem 
 in de stad met paar’len poorten 
 in het nieuw Jeruzalem. (Refrein)
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