


Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de grootste daarvan is de liefde.

1 Korintiërs 13: 13

Met diepe dankbaarheid voor zijn leven, liefde, zorgzaamheid en toewijding, 
geven wij over in Gods handen mijn innig geliefde man, onze liefdevolle 
vader en opa

Amelius Klaas Jan van Twillert
~ Melis ~

* 22 november 1955                                                                        † 17 maart 2025

Wij zijn verdrietig omdat wij hem moeten missen,
maar intens dankbaar voor alles wat hij voor ons en velen heeft betekend.

Stijntje van Twillert - Koelewijn

 Miranda en Jeroen
  Amélie
  Stijn
  Gijs

 David
  Dave
  Levi
  Sem

 Benjamin en Niket
  Elena
  Tom

 Jan en May-britt
  Janice
  Stacey

Wij zijn de medewerkers en vrijwilligers van Hospice Nijkerk enorm dankbaar voor 
de liefdevolle en persoonlijke verzorging die Melis van hen mocht ontvangen.

Leeuwerik 45
3752 NE Bunschoten

Melis is thuis opgebaard. Deze dagen brengen wij in familiekring door.

De dankdienst voor zijn leven, waarvoor wij u van harte uitnodigen, 
zal worden gehouden D.V. zaterdag 22 maart 2025 om 10.15 uur in de 
Zuiderkerk, Kostverloren 2 in Bunschoten. Deze dienst zal worden geleid 
door ds. G. Doorn.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats 
De Akker, De Akkerweg 3 in Bunschoten.

Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot condoleren van 9.00 tot 
10.00 uur in gebouw Kostverloren, tegenover de Zuiderkerk.

Na de begrafenis ontmoeten wij u graag in gebouw Kostverloren om 
herinneringen te delen.

De dankdienst is ook online mee te beleven via www.bijwonenbegrafenis.nl
Tevens kunt u via deze site uw herinneringen aan Melis delen.

21 juni 1978


