
Wentel uw weg op de Heere, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken.

Psalm 37: 5
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Tijdens het binnendragen luisteren we naar: Psalm 73: 12 en 13

 ‘k Zal dan gedurig bij U zijn
   in al mijn noden, angst en pijn,
   U al mijn liefde waardig schatten,
   wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten!
   Gij zult mij leiden door Uw raad,
   o God, mijn heil, mijn Toeverlaat,
   en mij, hiertoe door U bereid,
   opnemen in Uw heerlijkheid.

 Wien heb ik nevens U omhoog,
 wat zou mijn hart, wat zou mijn oog
 op aarde nevens U toch lusten?
 Niets is er, waar ik in kan rusten.
 Bezwijkt dan ooit in bitt’re smart
 of bangen nood mijn vlees en hart,
 zo zult Gij zijn voor mijn gemoed
 mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.

Woord van welkom 

Votum

Zingen:  Psalm 116: 1, 2, 3 en 5

 God heb ik lief, want die getrouwe HEER’
  hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen.
   Hij neigt Zijn oor, ‘k roep tot Hem, al mijn dagen.
   Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

   Ik lag gekneld in banden van den dood,
   daar d’ angst der hel mij allen troost deed missen;
   ik was benauwd, omringd door droefenissen;
   maar riep den HEER’ dus aan in al mijn nood:



 “Och HEER’, och wierd mijn ziel door U gered!”
 Toen hoorde God; Hij is mijn liefde waardig.
 De HEER’ is groot, genadig en rechtvaardig,
 en onze God ontfermt zich op ‘t gebed.

 Gij hebt, o HEER’, in ‘t dood’lijkst tijdsgewricht
 mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen,
 mijn voet geschraagd: dies zal ik voor Gods ogen
 steeds wandelen in ‘t vrolijk levenslicht.

Gebed

Zingen: Psalm 84: 2

 Zelfs vindt de mus een huis, o HEER’!
 De zwaluw legt haar jongskens neer
   in ‘t kunstig nest bij Uw altaren.
   Bij U, mijn Koning en mijn God,
   verwacht mijn ziel een heilrijk lot,
   geduchte HEER’ der legerscharen!
   Welzalig hij, die bij U woont,
   gestaâg U prijst en eerbied toont.

Schriftlezing: Psalm 37: 1-11

Alleen God schenkt heil
1 Een psalm van David.
Ontsteek niet in woede over de kwaaddoeners,
benijd niet wie onrecht doen.
2 Want als gras zullen zij snel verdorren,
als groene grasscheutjes zullen zij verwelken.
3 Vertrouw op de HEERE en doe het goede;
bewoon de aarde en voed u met trouw.
4 Schep vreugde in de HEERE,
dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.
5 Wentel uw weg op de HEERE
en vertrouw op Hem: Híj zal het doen.
6 Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht,
uw recht doen stralen als de middagzon.



7 Zwijg voor de HEERE
en verwacht Hem;
ontsteek niet in woede over hem wiens weg voorspoedig is,
over een man die listige plannen uitvoert.
8 Laat uw woede bedaren en laat uw grimmigheid varen;
ontsteek niet in woede – het brengt slechts kwaad.
9 Want de kwaaddoeners zullen uitgeroeid worden,
maar wie de HEERE verwachten,
die zullen de aarde bezitten.
10 Nog even, en de goddeloze zal er niet meer zijn;
u zult op zijn plaats letten, maar hij zal er niet wezen.
11 Maar de zachtmoedigen zullen de aarde bezitten
en vreugde scheppen in grote vrede.

Zingen: Psalm 111: 5 en Psalm 138: 4

  ‘t Is trouw, al wat Hij ooit beval.
   Het staat op recht en waarheid pal
   als op onwrikb’re steunpilaren.
   Hij is het, Die verlossing zond
   aan al Zijn volk. Hij zal ‘t verbond
   met hen in eeuwigheid bewaren.

 Als ik, omringd door tegenspoed,
 bezwijken moet,
 schenkt Gij mij leven.
 Is ‘t, dat mijns vijands gramschap brandt,
 Uw rechterhand
 zal redding geven.
 De HEER’ is zo getrouw als sterk,
 Hij zal Zijn werk
 voor mij volenden.
 Verlaat niet wat Uw hand begon,
 o Levensbron,
 wil bijstand zenden.

Overdenking over Psalm 37: 5

Wentel uw weg op de HEERE
en vertrouw op Hem: Híj zal het doen.



Zingen: Psalm 37: 3

 Geen ijd’le zorg doe u van ‘t heilspoor dwalen,
 houd in uw weg het oog op God gericht,
 vertrouw op Hem, en d’ uitkomst zal niet falen:
 Hij zal welhaast uw recht voor elks gezicht
 doen dagen als de morgenzonnestralen
 en blinken als het helder middaglicht.

Dankgebed

Zingen:  Psalm 42: 1, 3 en 5

 ‘t Hijgend hert, der jacht ontkomen,
    schreeuwt niet sterker naar ‘t genot
    van de frisse waterstromen,
    dan mijn ziel verlangt naar God.
    Ja, mijn ziel dorst naar den HEER’; 
    God des levens, ach, wanneer
    zal ik naad’ren voor Uw ogen,
    in Uw huis Uw Naam verhogen?

 O mijn ziel, wat buigt g’ u neder,
 waartoe zijt g’ in mij ontrust?
 Voed het oud vertrouwen weder,
 zoek in ‘s Hoogsten lof uw lust,
 want Gods goedheid zal uw druk
 eens verwiss’len in geluk.
 Hoop op God, sla ‘t oog naar boven,
 want ik zal Zijn naam nog loven.

 Maar de HEER’ zal uitkomst geven
 Hij, die ‘s daags Zijn gunst gebiedt.
 ‘k Zal in dit vertrouwen leven
 en dat melden in mijn lied;
 ‘k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
 zingen, daar ik Hem verwacht,
 en mijn hart, wat mij moog’ treffen,
 tot den God mijns levens heffen.



.

Zegenbede

Mededelingen en dankwoord door begrafenisondernemer

Tijdens het uitdragen zingen we: Psalm 43: 4

 Dan ga ik op tot Gods altaren,
 tot God, mijn God, de bron van vreugd;
 dan zal ik juichend stem en snaren
 ten roem van Zijne goedheid paren,
 die na kortstondig ongeneugt’
 mij eindeloos verheugt.




