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“Ik weet, dat de Vader me kent.
Ik weet, dat ik van waarde ben.
Ik weet, dat ik een parel ben.
Een parel in Gods hand,

een parel in Gods hand.”

Getroost willen wij u laten weten dat Corrie in het volste vertrouwen naar
haar Hemelse Vader is heengegaan. Haar liefde, haar geloof en haar vrolijke
aanwezigheid zullen wij altijd in ons hart meedragen. Corrie wordt gemist
door haar zus, haar neven en nichten, hun kinderen, en door de verzorgers en
bewoners van de afdeling waar zij haar laatste jaren heeft doorgebracht.
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Leiden, 30 november 1954 Spakenburg, 27 maart 2025

Geliefde dochter van Wil en Leen, beiden in liefdevolle herinnering.

Cobie en Arie (in liefdevolle herinnering)
Neefjes en nichtjes

Corrie heeft de afgelopen tijd veel liefde gegeven en ontvangen op de afdeling
De Boerderij. Wij zijn de verzorgers en de bewoners hier heel dankbaar voor.
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