
Welzalig is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft,
die zijn verwachting stelt op de HEERE, zijn God.
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Tijdens het binnendragen van Kees luisteren we naar
een instrumentale versie van: ‘U zij de glorie’

	 U zij de glorie, opgestane Heer!
	 U zij de victorie, nu en immermeer.
	 Uit een blinkend stromen, daald’ een engel af,
	 heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf:
	 U zij de glorie, opgestane Heer!
	 U zij de victorie, nu en immermeer.

	 Ziet Hem verschijnen, Jezus, onze Heer!
	 Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
	 Weest dan, volk des Heren, blijd’ en welgezind,
	 en zegt telkenkere: ‘Christus overwint!’
	 U zij de glorie, opgestane Heer!
	 U zij de victorie, nu en immermeer.

	 Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
	 die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
	 In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot,
	 niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
	 U zij de glorie, opgestane Heer!
	 U zij de victorie, nu en immermeer.

Woord van welkom 

Zingen: ‘Als alles duister is’, ondertussen wordt er een kaars aangestoken

	 4x:
	 Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,
	 dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft. 
	 Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,
	 dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft.

	 Slot:
	 Als alles duister is...



Zingen: Psalm 43: 3 en 4

	 Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder,
	 en breng mij, door dien glans geleid,
	 tot Uw gewijde tente weder,
	 dan klimt mijn bange ziel gereder
	 ten berge van Uw heiligheid,
	 waar mij Uw gunst verbeidt.

	 Dan ga ik op tot Gods altaren,
	 tot God, mijn God, de bron van vreugd;
	 dan zal ik juichend stem en snaren
	 ten roem van Zijne goedheid paren,
	 die, na kortstondig ongeneugt’
	 mij eindeloos verheugt.

Gebed

Zingen: ‘Mijn toevlucht’ (van Sela)

	 De Heer is je schild en bevrijder,
	 de redder die niet van je wijkt.
	 Onder zijn vleugels ben je veilig.
	 Zijn wieken beschermen.
	 Zijn trouw is een veilig schild.

	 In Gods nabijheid is geen angst meer
	 voor de plaag van de dag.
	 Jou zal niets overkomen;
	 open je ogen
	 en zie dat het kwaad vergaat.

	 Refrein:
	 Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont
	 en overnacht in zijn schaduw,
	 zegt tegen de Heer:
	 Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U.
	 Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U.



	 Als je mag wonen bij de Hoogste
	 ben je veilig voor het kwaad.
	 Engelen zullen je dragen.
	 Je zult je niet stoten,
	 maar vertrapt de tegenstand. (Refrein)

	 Ik bevrijd wie mij liefheeft
	 en bescherm wie mij kent.
	 Roep je mij aan, ik geef antwoord.
	 In de nood ben ik bij je
	 en bevrijd je van angst.
	 Ik zal roem en overvloed geven.
	 Ik zal je redding zijn.
	 Ik zal je redding zijn.

	 Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U.
	 Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U.

	 Ik vertrouw op U.

In memoriam van de kinderen

Zingen: ‘Ik bouw op U’

	 Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
	 Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
	 Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.
	 Ik bouw op U en ga in uwe Naam.
	 Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.
	 Ik bouw op U en ga in uwe Naam.

	 Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.
	 En telkens meer moet ik uw kracht verstaan.
	 Toch rijst in mij een lied van overwinning.
	 Ik bouw op U en ga in uwe Naam.
	 Toch rijst in mij een lied van overwinning.
	 Ik bouw op U en ga in uwe Naam.



	 Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
	 Gij voert de strijd, de huld’ is U gewijd.
	 In ‘t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan
	 in rust met U die mij hebt voortgeleid.
	 In ‘t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan
	 in rust met U die mij hebt voortgeleid.

In memoriam van de kleinkinderen

Zingen: ‘Toekomst vol van hoop’ (van Sela)

	 In de nacht van strijd en zorgen 
	 kijken wij naar U omhoog,
	 biddend om een nieuwe morgen, 
	 om een toekomst vol van hoop.  
	
	 Ook al zijn er duizend vragen,    
	 al begrijpen wij U niet,             
	 U blijft ons met liefde dragen, 
	 U die alles overziet.   
	
	 Refrein:
	 U geeft een toekomst vol van hoop; 
	 dat heeft U aan ons beloofd.                       
	 Niemand anders, U alleen, 
	 leidt ons door dit leven heen. 

	 U heeft ons geluk voor ogen. 
	 Jezus heeft het ons gebracht. 
	 Mens, als wij, voor ons gebroken
	 in de allerzwartste nacht. (Refrein)
	    
	 U bent God, de Allerhoogste,
	 God van onbegrensde macht.
	 Wij geloven en wij hopen
	 op het einde van de nacht. (Refrein)



Bijbellezing: Psalm 146

De HEERE is getrouw
1 Halleluja!
Mijn ziel, loof de HEERE.
2 Ik zal de HEERE loven in mijn leven,
ik zal voor mijn God psalmen zingen zolang ik er nog ben.
3 Vertrouw niet op edelen,
op het mensenkind, bij wie geen heil is.
4 Zijn geest gaat uit hem weg, hij keert terug tot zijn aardbodem;
op die dag vergaan zijn plannen.
5 Welzalig is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft,
die zijn verwachting stelt op de HEERE, zijn God,
6 Die hemel en aarde gemaakt heeft,
de zee en al wat daarin is;
Die voor eeuwig de trouw bewaart,
7 Die de onderdrukten recht doet,
Die de hongerigen brood geeft.
De HEERE maakt de gevangenen los,
8 de HEERE opent de ogen van de blinden.
De HEERE richt de gebogenen op,
de HEERE heeft de rechtvaardigen lief.
9 De HEERE bewaart de vreemdelingen,
Hij houdt wees en weduwe staande,
maar de weg van de goddelozen maakt Hij krom.
10 De HEERE zal voor eeuwig regeren;
uw God, Sion, is van generatie op generatie.
Halleluja!

Zingen: Psalm 146: 1 en 3

	 Prijs den HEER met blijde galmen;
	 gij, mijn ziel, hebt rijke stof.
	 ‘k Zal, zolang ik leef, mijn psalmen
	 vrolijk wijden aan Zijn lof;
	 ‘k zal, zolang ik ‘t licht geniet,
	 Hem verhogen in mijn lied.



	 Zalig hij, die in dit leven
	 Jacobs God ter hulpe heeft;
	 hij, die door den nood gedreven,
	 zich tot Hem om troost begeeft;
	 die zijn hoop in ‘t hachlijkst lot
	 vestigt op den HEER, zijn God.

Overdenking

Zingen: ‘Groot is Uw trouw, o Heer’

	 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.                                     
	 Er is geen schaduw van omkeer bij U.                                                           
	 Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,                                                     
	 die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. 

	 Refrein:                                                                                                          
	 Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,                                        
	 iedere morgen aan mij weer betoond.                                                                                          
	 Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.                                                       
	 Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

	 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,                                                   
	 en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;                                               
	 kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.                                               
	 Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. (Refrein)

Gebed

Zingen: ‘Ik zal er zijn’ (van Sela)

	 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
	 Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
	 Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
	 Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.



	 Een boog in de wolken als teken van trouw,
	 staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
	 In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
	 ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

	 De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
	 Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
	 dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
	 U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

	 Refrein:
	 ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
	 Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
	 Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
	 uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
 
	 O Naam aller namen, aan U alle eer.
	 Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
	 Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
	 Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. (Refrein)

	 Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Zegenbede

Dankwoord namens de familie

Tijdens het uitdragen van Kees zingen we:
‘Lichtstad met uw paar’len poorten’

	 Lichtstad met uw paar’len poorten, 
	 wond’re stad, zo hoog gebouwd, 
	 nimmer heeft men op deze aarde 
	 ooit uw heerlijkheid aanschouwd.



	 Refrein: 
	 Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
	 luist’ren naar zijn liefdesstem, 
	 daar geen rouw meer en geen tranen 
	 in het nieuw Jeruzalem.

	 Heilig oord vol licht en glorie, 
	 waar de boom des levens bloeit 
	 en de stroom van levend water 
	 door de gouden Godsstad vloeit. (Refrein)

	 Schoon tehuis voor moede pelgrims,
	 komend uit de zandwoestijn,
	 waar zij rusten van hun werken
	 bij de springende fontein. (Refrein)

	 Wat een vreugde zal dat wezen, 
	 straks vereend te zijn met Hem 
	 in de stad met paar’len poorten 
	 in het nieuw Jeruzalem. (Refrein)





Op de begraafplaats:

Zingen: Opwekking 818

	 Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus.
	 Eenmaal heelt U iedere wond,
	 heel de oude wereld verdwijnt;
	 de pijn voorbij.

	 Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus.
	 Eenmaal zal het duidelijk zijn,
	 alle zorg en wanhoop verdwijnt;
	 de angst voorbij.

	 Refrein:
	 Op die dag, in de hemel,
	 wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn,
	 dan zijn wij bij Jezus
	 en klinkt het overwinningslied.

	 Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,
	 kan genade heerlijker zijn?
	 En U maakt ons anders en nieuw,
	 op die dag.

	 Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus.
	 Eenmaal is het vechten voorbij,
	 dan zien we uw macht en uw pracht,
	 op die dag. (Refrein 2x)

	 Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,
	 kan genade heerlijker zijn?
	 En U maakt ons anders en nieuw.
	 Ja, U maakt ons anders en nieuw.
	 U maakt ons anders en nieuw
	 op die dag. (Refrein)

	 En klinkt het overwinningslied.


