
U, Heer, bent een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig.
Psalm 86: 15
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Bij binnendragen luisteren we naar orgelspel: “Blijf mij nabij”

Stil gebed, onze hulp en groet

Woord van welkom

Wendy ontsteekt de paaskaars 

Zingen: HH 336: 1 en 2 “Groot is Uw trouw”

	 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
	 Er is geen schaduw van omkeer bij U.
	 Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
	 die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

	 Refrein:
	 Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,
	 iedere morgen aan mij weer betoond.
	 Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
	 Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

	 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
	 en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
	 Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
	 Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. (Refrein)

In memoriam door Rijkje

Zingen: Opwekking 488 “Heer, ik kom tot U”

	 Heer, ik kom tot U;
  	 neem mijn hart, verander mij,
  	 als ik U ontmoet
  	 vind ik rust bij U.
  	 Want Heer, ik heb ontdekt,
  	 dat als ik aan uw voeten ben,
  	 trots en twijfel wijken
  	 voor de kracht van uw liefde.



  	 Refrein:
  	 Houd mij vast,
  	 laat uw liefde stromen.
  	 Houd mij vast,
  	 heel dichtbij uw hart.
  	 Ik voel uw kracht
  	 en stijg op als een arend;
  	 dan zweef ik op de wind,
  	 gedragen door uw Geest
  	 en de kracht van uw liefde.

 	 Heer, kom dichterbij
  	 dan kan ik uw schoonheid zien
  	 en uw liefde voelen,
  	 diep in mij.
  	 En Heer, leer mij uw wil,
  	 zodat ik U steeds dienen kan
  	 en elke dag mag leven
  	 door de kracht van uw liefde. (Refrein)

  	 dan zweef ik op de wind,
  	 gedragen door uw Geest
  	 en de kracht van uw liefde.

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Psalm 27 (NBV ‘21)

1 Van David.
De HEER is mijn licht, mijn behoud,
wie zou ik vrezen?
Bij de HEER is mijn leven veilig,
voor wie zou ik bang zijn?
2 Kwaadwilligen kwamen op mij af
om mij levend te verslinden,
mijn vijanden belaagden mij,
maar zij struikelden, zij vielen.
3 Al trok een leger tegen mij op,
mijn hart zou onbevreesd zijn,
al woedde er een oorlog tegen mij,
nog zou ik mij veilig weten.



4 Ik vraag aan de HEER één ding,
het enige wat ik verlang:
wonen in het huis van de HEER
alle dagen van mijn leven,
om de liefde van de HEER te aanschouwen,
Hem te ontmoeten in zijn tempel.
5 Hij laat mij schuilen onder zijn dak
op de dag van het kwaad,
Hij verbergt mij veilig in zijn tent,
Hij tilt mij hoog op een rots.
6 Daarom heft zich mijn hoofd
fier boven de vijanden rondom mij,
ik wil offers brengen in zijn tent,
Hem juichend offers brengen,
ik wil zingen en spelen voor de HEER.
7 Hoor mij, HEER, als ik tot U roep,
wees genadig en antwoord mij.
8 Mijn hart zegt U na:
‘Zoek mijn nabijheid!’
Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken,
9 verberg uw gelaat niet voor mij,
wijs uw dienaar niet af in uw toorn.
U bent mij altijd tot hulp geweest,
verstoot mij niet, verlaat mij niet,
God, mijn behoud.
10 Al verlaten mij vader en moeder,
de HEER neemt mij liefdevol aan.
11 Wijs mij uw weg, HEER,
leid mij op een effen pad,
bescherm mij tegen mijn vijanden,
12 lever mij niet uit aan mijn belagers.
Valse getuigen staan tegen mij op
en dreigen met geweld.
13 Mag ik niet verwachten
de goedheid van de HEER te zien
in het land van de levenden?
14 Wacht op de HEER,
wees dapper en vastberaden,
ja, wacht op de HEER.



.

Schriftlezing: Lucas 22: 39 – 46 (NBV ‘21)

Jezus gevangengenomen en verloochend
39 Hij vertrok en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. De 
leerlingen volgden Hem. 40 Toen Hij daar was aangekomen, zei Hij 
tegen hen: ‘Bid dat jullie niet in beproeving komen.’ 41 En Hij liep bij 
hen weg, tot ongeveer een steenworp ver, en knielde daarna neer om te 
bidden. Hij bad: 42 ‘Vader, als U het wilt, neem dan deze beker van Mij 
weg. Maar laat niet wat Ik wil, maar wat U wilt gebeuren.’ 43 Uit  de 
hemel verscheen Hem een engel om Hem kracht te geven. 44 Hij werd 
overvallen door doodsangst en bad nog vuriger; zijn zweet viel in grote 
druppels als bloed op de grond. 45 Toen Hij na zijn gebed opstond en 
terugliep naar de leerlingen, zag Hij dat ze van verdriet in slaap waren 
gevallen, 46 en Hij zei tegen hen: ‘Waarom slapen jullie? Sta op en bid 
dat jullie niet in beproeving komen.’

Het koor zingt: Opwekking 717 “Stil, mijn ziel, wees stil”

	 Stil, mijn ziel, wees stil,
	 en wees niet bang,
	 voor de onzekerheid van morgen.
	 God omgeeft je steeds,
	 Hij is er bij,
	 in je beproevingen en zorgen.

	 Refrein:
	 God, U bent mijn God
	 en ik vertrouw op U
	 en zal niet wankelen.
	 Vredevorst, vernieuw, 
	 een vaste geest binnen in mij,
	 die rust in U alleen.

	 Stil, mijn ziel, wees stil
	 en dwaal niet af,
	 dwars door het dal zal Hij je leiden.
	 Stil, vertrouw op Hem
	 en hef je schild, 
	 tegen de pijlen van verleiding. (Refrein)



	 Stil, mijn ziel, wees stil
	 en laat nooit los,
	 de waarheid die je steeds omarmd heeft.
	 Wacht, wacht op de Heer;
	 de zwartste nacht,
	 verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. (Refrein 2x)

	 Ik rust in U alleen.
	 In U alleen.

Overdenking

Zingen: HH 359: 1 en 2 “Nooit kan ‘t geloof teveel verwachten”

	 Nooit kan ‘t geloof te veel verwachten,
	 des Heilands woorden zijn gewis.
	 ‘t Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,
	 maar nooit een vriend als Jezus is.
	 Wat zou ooit Zijne macht beperken?
	 ‘t Heelal staat onder Zijn gebied!
	 En wat Zijn liefde wil bewerken,
	 ontzegt Hem Zijn vermogen niet.

	 Die hoop moet al ons leed verzachten.
	 Komt, reisgenoten, ‘t hoofd omhoog!
	 Voor hen, die ‘t heil des Heeren wachten,
	 zijn bergen vlak en zeeën droog.
	 O zaligheid niet af te meten,
	 o vreugd, die alle smart verbant!
	 Daar is de vreemd’lingschap vergeten
	 en wij, wij zijn in ‘t vaderland!

Herinneringen aan oma door Wendy en Anne-Wil 

Anne-Wil legt een witte steen in de herdenkingsschaal

Dankgebed en voorbeden

Dankwoord door Peter



Het koor zingt: “Een toekomst vol van hoop” (Sela)

	 In de nacht van strijd en zorgen 
	 kijken wij naar U omhoog,
	 biddend om een nieuwe morgen, 
	 om een toekomst vol van hoop.  
	
	 Ook al zijn er duizend vragen,    
	 al begrijpen wij U niet,             
	 U blijft ons met liefde dragen, 
	 U die alles overziet.   
	
	 Refrein:
	 U geeft een toekomst vol van hoop; 
	 dat heeft U aan ons beloofd.                       
	 Niemand anders, U alleen, 
	 leidt ons door dit leven heen. 

	 U heeft ons geluk voor ogen. 
	 Jezus heeft het ons gebracht. 
	 Mens, als wij, voor ons gebroken
	 in de allerzwartste nacht. (Refrein)
	    
	 U bent God, de Allerhoogste,
	 God van onbegrensde macht.
	 Wij geloven en wij hopen
	 op het einde van de nacht. (Refrein 3x)

Zegen 		

Mededelingen door begrafenisondernemer

Zingen met het koor: HH 728: 1 en 2 “Jezus leeft in eeuwigheid”

	 (Refrein, allen)
	 Jezus leeft in eeuwigheid,
        	 Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
        	 Alle dingen maakt Hij nieuw.
        	 Hij is de Heer van mijn leven.



   	 (Koor)
	 Straks als er een nieuwe dag begint,
   	 en het licht het van het duister wint,
   	 mag ik bij Hem binnengaan,
   	 voor Zijn Troon gaan staan.
   	 Hef ik daar mijn loflied aan:

	 (Refrein, allen)
   	 Jezus leeft in eeuwigheid,
        	 Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
        	 Alle dingen maakt Hij nieuw.
        	 Hij is de Heer van mijn leven.

	 (Koor)
	 Straks wanneer de grote dag begint,
   	 en het licht voor altijd overwint,
   	 zal de hemel opengaan,
   	 komt de Heer er aan.
   	 Heffen wij dit loflied aan:

	 (Refrein, allen)
   	 Jezus komt in heerlijkheid,
        	 Zijn sjaloom wordt wereldwijd.
        	 Alle dingen maakt Hij nieuw.
        	 Hij is de Heer van ons leven.

Tijdens het uitdragen luisteren we naar orgelspel: “Erbarme dich” (Bach)

Op de begraafplaats:

Geloofsbelijdenis

Onze Vader


